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Klopjeshuis, Mariakapel, landkruis, Molenven
Vanaf Borne NS loopt de route door het schilderachtige Oud-Borne. Daarna via
grotendeels onverharde paden langs de Bornse Beek en door het Twentse land naar het
Molenven van Landschap Overijssel, het eerste beschermde natuurgebied in Twente.
Vervolgens via de Spikkersbeek naar de bushalte in Saasveld. Onderweg ziet u de
Mariakapel van de Sint-Stephanuskerk, een klopjeshuis, een Mariakapel en kruisbeeld op
het oude kerkhof van Borne, en een landkruis.                                                                     
Dit is de eerste etappe van het Twentse Kapelletjespad (ongeveer 800 km). Dat kan als
lange afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als dagwandeling. Van
het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid, met twaalf
rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

versiedatum: 02-09-2021

Routebeschrijving

Station Borne - bushalte Café Bruins, Saasveld. Afstand 15 km, buurtbus na 3,5 km

NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de vertrektijd van de buurtbussen!

- Met de rug naar station Borne gaat u RA, bij de rotonde LA (Stationsstraat). Op nr. 9
bevindt zich het voormalige Badhuis Spanjaard.

Borne dankt zijn ontwikkeling grotendeels aan de joodse familie Spanjaard, die er
halverwege de 19e eeuw een bloeiende textielindustrie opzette. De N.V.
Stoomspinnerijen en -weverijen Spanjaard bevond zich eveneens aan de Stationsstraat.
Het badhuis werd in 1919 in opdracht van L.S.J. Spanjaard gebouwd voor zijn arbeiders.

- Op nr. 5 staat het voormalige Johannesklooster uit 1894.

Dit was ruim honderd jaar bewoond door de Zusters van Schijndel. Deze
kloostergemeenschap bestaat al sinds 1633. Oprichter was Vincentius, die zijn
volgelingen opriep om de straat op te gaan om de armen te helpen. Sinds 2000 wonen er
geen nonnen meer in de Bornse vestiging, die nu een woon-zorgcomplex is.

- Aan het eind van de straat staat de St. Stephanuskerk uit 1888, met de ingang naar de
Mariakapel aan de kant van de Stationsstraat. Deze is overdag geopend.

De kerk is evenals het Johannesklooster ontworpen door Nicolaas Molenaar Sr.
Bezienswaardig zijn de gebrandschilderde ramen van de gebroeders Nicolas uit
Roermond, de houten gebeeldhouwde preekstoel uit 1894, de muurschilderingen uit 1912
van Joseph Anton Waterkamp en diverse houten beelden van rond 1900, gemaakt in het
kunstatelier van Te Poel en Stoltefusz uit Den Haag. Voor openingstijden zie 'Kijken'.

- Ga LA en meteen RA, Grotestraat. Loop aan het eind van het Dorsetplein bij
wandelpaal Q42 RD. Ga de 1e straat RA.



- Straat naar rechts negeren, ga de volgende straat RA. Links op de hoek staat een
herbouwd joods schooltje.

In 1895 kwam er een nieuwe school naast de synagoge aan de Ennekerdijk. Het oude
schooltje uit 1870 deed daarna successievelijk dienst als slagerij en opslagplaats. Nadat
het in 1998 is gesloopt is het in 2003 in de oude vorm herbouwd, nu als woonhuis.

Borne is een van de eerste plaatsen in Twente waar zich joden gevestigd hebben, vanaf
het eind van de 17e eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het overgrote deel van
de Bornse joden in november 1942 naar Duitsland gedeporteerd.

- Verderop staat de Oude Kerk.

Dit is een laatgotische kerk uit de 15e eeuw. Een romaanse voorganger is omstreeks het
jaar 1000 gesticht door dominicaner monniken van het klooster Ruinen. De kerk was tot
in de 16e eeuw een katholieke kerk, gewijd aan St. Stefanus, de eerste martelaar van het
Christendom (gedood in 35 na Chr.). Na de reformatie werd Borne protestant. Lutherse
en rooms-katholieke diensten moesten tot de Franse tijd 'ondergronds'. De Oude Kerk is
nog steeds een protestantse kerk.

- Ga vóór de kerk LA, houd links aan en ga aan het eind LA, Brinkstraat, aan het eind
daarvan RA, Koppelsbrink.

- Houd bij de splitsing rechts aan en volg de straat naar links tot de Klopjeswoningen op
nr. 32.

Deze zijn in 1786 tegen de boerderij aangebouwd. Het linker huisje bood onderdak aan
zogenaamde klopjes, het rechter deed dienst als weefkamer, later als huiskerk en
pastorie. Klopjes waren ongehuwde vrome vrouwen die naast hun liefdadigheidswerk
aanklopten bij de katholieken om te melden wanneer een priester ergens in het geheim
een mis opdroeg. De laatste Bornse klop was Engeline Roelvink (tot 1895), met als
bijnaam Mandjes-Engel. Zie ook het informatiebord.

1. Loop terug en ga de 1e straat RA, na nr. 42 RA naar de Mariakapel.

De begraafplaats bij de voormalige waterstaatskerk raakte in de loop der jaren in verval,
evenals een achtergebleven kerkhofkruis met een eikenhouten corpus. Nadat dat was
omgevallen knapte de Bornse kunstenaar Herman Liedenbaum het op. Met hulp van een
aantal vrienden en vrijwilligers heeft hij de kapel gebouwd, die in 1957 is ingezegend.

- Loop rechts langs de kapel. Daarachter staat het genoemde kruisbeeld bij de graven
van kapelaan M. Hepman, dokter J.B.S. Schoemaker en pastoor J.F. Warnink (eind 19e
eeuw overleden).

- Ga bij de driesprong RA, na de bocht naar links RA, aan het eind RA, een halfverhard
pad. Ga mee met de bocht naar rechts en steek bij het fietspad LA beide wegen over (kijk
uit!)

- Ga aan het eind LA over het fietspad en vóór de brug RA en door het klaphek. U loopt
langs de Bornse Beek.

- Steek aan het eind van het smalle pad, na het klaphek, de weg en het fietspad over en
loop RD over het pad langs de beek.



- Ga bij de brug LA, steek de voorrangsweg over (hier bushalte De Veste) en loop RD.
Ga de 2e weg (direct na het schoolgebouw) RA.

2. Ga aan het eind LA (rode pijl). Na ca. 500 m staat aan de rechterkant een landkruis. Dus
even naar beneden om het te bekijken!

Dit is in 1945 opgericht ter nagedachtenis aan drie inwoners van de buurschap Hasselo.
Zij zijn eind november 1944 door de Duitsers geëxecuteerd. Dat was een
represaillemaatregel, omdat een Engelse piloot bij een noodlanding hier vlakbij had
weten te ontkomen.

In 1991 kon zijn identiteit achterhaald worden aan de hand van zijn achtergebleven
vliegersbril. J.H.S. Taylor wist niets van het drama dat zich had afgespeeld, maar
sindsdien is hij elk jaar aanwezig geweest tijdens de herdenkingsplechtigheid op 4 mei.
Zie ook het informatiebord.

- Ga de 1e weg LA (bij paddenstoel 66314), richting Deurningen, langs tuinrestaurant Jan
Boomkamp. Ga aan het eind LA, Deurningerweg.

- Sla het 1e karrenspoor (bij informatiebord) RA, aan het eind daarvan RA, een asfaltweg.

3. Ga na ca. 150 m LA, een karrenspoor, aan het eind RA, een asfaltweg. Ga na de
Deurningerbeek en de bocht naar rechts de 1e weg LA, Wetering.

- Ga de 1e weg RA, De Marke. Deze gaat over in de Bosvenweg en na de
Gammelkerbeek in een zandweg met fietspad.

4. Bij de asfaltweg gaat u scherp LA, Lammersboerweg, dan de 1e zandweg RA,
Molenvenweg. Ga vlak voor de bocht naar links RA over de vlonder, 'Molenven'.

- Het pad maakt een haakse bocht naar links. Houd daarna rechts aan over een paar
vlonders. Ca. 25 m voor de witte afsluitboom staat links vogelkijkhut De Waterral.

- Loop langs de witte afsluitboom, daarna RA over het fietspad langs de Bornseweg.

5. Ga de 1e weg LA, Tipweg. Deze gaat over in een fietspad. Ga aan het eind daarvan RA.
De zandweg met fietspad gaat over in een asfaltweg.

Na de brug over de Spikkersbeek bevindt zich links op nr. 4 de parktuin van Bennie ter
Horst. Zie bij Kijken.

- Ga direct na deze brug RA langs de beek (oranje pijl), bij de asfaltweg RA. Steek aan
het eind van deze Loodijk de Bornsestraat over (kijk uit!).

6. Links bevindt zich café-restaurant Het Anker. Ga RA over het fietspad, dan de 1e weg
LA, Ankerweg, bij de bocht naar links RA en meteen LA over het fietspad.

- Ga aan het eind LA, een asfaltweg, aan het eind daarvan LA, Drosteweg, naar de
bushalte.



Praktische informatie
Oud Borne, landelijk gebied, natuurgebied, beek. 45 % onverhard

Kijken
St. Stephanuskerk, Stationsstraat 1, Borne. 's Zomers op een aantal zaterdagen te
bezichtigen. Zie stephanusborne.nl. Mariakapel dgl. geopend
Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2, Borne, Iedere woensdag van 10.30-12.00 uur geopend als
stiltecentrum of op afspraak te bezichtigen: 074 265 7200.
Jan Boomkamp Modeltuinen, Hesselerweg 9, Borne, 074-2667995, boomkamp.com.
De tuin van de St. Plechelmuskerk Saasveld. Ingang links van de pastorie. Open: mei t/m
september de 1e zondag van de maand 14.00-17.00

Eten en drinken
De Koffiekaravaan, Parallelweg 2, Borne, 074 785 3971, dekoffiekaravaan.nl
Grand Café de Steeg, Grotestraat 181, Borne, 074 266 7953, grandcafedesteeg.nl
Tuinrestaurant Jan Boomkamp, Borne, zie bij modeltuinen
Café-restaurant Het Anker, Bornsestraat 43, Saasveld, 074 349 4221,
hetankersaasveld.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Borne De Veste, buurtbus 530, Borne NS - Bornsche Maten (niet in het
weekend!)
Bushalte Saasveld Café Bruins, buurtbus 592 Borne NS - Weerselo (niet in het weekend!)
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl. Minstens een uur van tevoren
reserveren!

Parkeren
Borne: P&R aan de Parallelweg
Saasveld: parkeerterrein tussen Het Nijenrode en de Hoflaan

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-borne---
saasveld/15478/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

http://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-borne---saasveld/15478/
http://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-borne---saasveld/15478/
https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl?mid=WZP2
http://www.gegarandeerdonregelmatig.nl
http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

