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Langeveen, Lourdesgrot, landkruisen, Mariakapellen
Vanaf de bushalte in Kloosterhaar loopt de route via een stukje Engbertsdijksvenen en
over een smokkelpaadje langs de Duitse grens naar Langeveen met een Maria-altaar in
de kerk, een Lourdesgrot, een mooie pastorietuin en een landkruis. Onderweg naar
Geesteren loopt u langs de Broekbeek en een landkruis. In de buurt van de bushalte in
Geesteren zijn onder meer een Maria-altaar in de kerk en Mariakapelletjes in de
pastorietuin en op het kerkhof te zien.                                                                                  
Dit is de elfde etappe van het Twentse Kapelletjespad (ruim 800 km!). Het begint in Borne
en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne. Het
pad kan als lange afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als
dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid,
met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

versiedatum: 15-10-2021

Routebeschrijving

Kloosterhaar - Geesteren (15 km, bushaltes na 6 en 7 km)

NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen!

- Loop vanaf bushalte Schoolstraat in de richting van het centrum van het dorp (links
café-cafetaria De Kleinhaar). Ga de vóór de NH kerk RA (Groenedijk).

- Na ca. 200 m staat links een monument ter herinnering aan werkkamp 'Kloosterhaar' uit
de Tweede Wereldoorlog. Zie het informatiepaneel.

- Loop terug en ga de 1e klinkerweg scherp LA (Groenedijk 8-14-16-20-22a). Blijf RD
lopen, de weg gaat over in een halfverharde weg resp. karrenspoor en graspad.

1. Steek aan het eind het water over en ga LA, aan het eind RA over het fietspad. Hier staat
een informatiepaneel over de geschiedenis van de omgeving.

2. Na ruim 1 km maakt de weg een bocht naar rechts. Ga daar LA (blauwe pijl), steek de
weg over (kijk uit!) en loop RD over de zandweg ('Opengesteld Huize Almelo').

- Houd rechts aan, een bospad. Blijf dit RD volgen. Aan de linkerkant staat een
driehoekige grenssteen uit 1770.

Deze was bedoeld voor het drielandenpunt tussen Salland, Twente en Bentheim (de
namen zijn nog enigszins tot goed leesbaar), maar was abusievelijk op Bentheims
grondgebied geplaatst. Om problemen te voorkomen hebben de Overijsselaars besloten
hem maar zolang een eind vanaf de Duitse grens te plaatsen. Daar staat hij nog steeds.
Het pad is een zogenaamd commiezenpad. Commiezen waren ambtenaren die
smokkelaars in de kraag moesten grijpen.

- Waar het pad een bocht naar rechts maakt staat grenssteen 99 uit 1778 op het echte
drielandenpunt.



- Na ca. 1 km staat links in het bos grenssteen 98. 'Overijsel' aan de kant van het pad is
nog goed leesbaar.

3. Ga daarna het 1e paadje RA langs een weiland. Blijf ca. 1 km RD lopen, zijpaden
negeren. Ga aan het eind na een voetgangerssluis LA, een asfaltweg met fietsstroken.

4. U bevindt zich in Langeveen. Ga de 1e weg LA, Grensweg, dan de 1e weg RA, Kerklaan.

De statie Langeveen is in 1851 opgericht door afscheiding van de statie Geesteren en is
evenals die parochie gewijd aan St. Pancratius. Een waterstaatskerkje met pastorie
onder één dak uit 1843 is in 1853 vergroot en in 1924-1925 vervangen door het huidige
gebouw. De driebeukige basilicale kerk met toren is ontworpen door architect Th.J. van
Elsberg.

De kerk is dagelijks van 8.00-16.30 geopend. De kruiswegstaties en neogotische beelden
zijn afkomstig uit de oude kerk. Rechts voorin bevindt zich een Mariabeeld. Aan de
buitenkant van de kerk zijn een muurkapelletje van St. Pancratius en een kruisbeeld
aangebracht.

- Voorbij de kerk staat aan de rechterkant een Lourdesgrot.

Deze is grotendeels opgebouwd met veldkeien uit Ootmarsum. Het geld ervoor is door de
parochianen bijeengebracht. Het Mariabeeld is geschonken door een inwoonster van
Langeveen. De grot is tijdens een Mariaprocessie in 1958 ingezegend, precies 100 jaar
na de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in de Franse plaats Lourdes.
Sinds 2001 vindt jaarlijks op de laatste zondag van mei zo'n processie plaats.

- Ga na de bocht naar links LA door het hek (voor u de pastorie) en meteen RA, een
onverhard pad en maak een rondje door de tuin.

De pastorietuin is in 1925 aangelegd en heeft een route voor processies. Aan het eerste
pad links staat een rustaltaar dat tijdens de processies wordt gebruikt. Het middelpunt
van de tuin wordt gevormd door een zogenaamde twaalf apostelen-boomcirkel, met tot
voor kort alleen nog een kastanje, een linde en een haagbeuk. De boomgroep is recent
opnieuw ingeplant met jonge bomen, een spar in het midden en rondom een hulsthaag.
Deze verwijst naar de doornenkroon die Christus bij zijn kruisiging droeg.

- Loop terug naar het hek en RD over de lindenlaan, aan het eind bij bushalte R.K. Kerk
schuin LA langs café-restaurant Waaijer.

- Loop deze (Hardenberger)weg af (ca. 1,5 km). Onderweg passeert u café-cafetaria De
Ruif en café Nobbenhuis.

- Volg na bushalte Dwarsstraat het fietspad. Rechts staat een landkruis.

Dit eikenhouten kruis is in 1965 vervaardigd door vrijwilligers van het toenmalige
revuegezelschap Langeveen. Het corpus is gesneden uit een eiken balk, afkomstig uit de
kerk van Groenlo. Een pater uit het klooster Slangenburg bij Doetinchem deed het als
hobby. Het landkruis is geschonken aan de St. Pancratiusparochie. De familie Oude
Elberink die tegenover het kruis woont onderhoudt de omgeving ervan.

- Steek de voorrangsweg over en loop RD over het fietspad richting Tubbergen. Ga het
1e asfaltpad RA, steek de voorrangsweg over (kijk uit!) en loop RD,Ossendijk.



5. Ga op de driesprong LA (Ossendijk). Na de brug over de Itterbeek de Berglandsweg naar
links negeren. Ga na de brug over de Broekbeek LA, een karrenspoor.

6. Steek na de stuw de voorrangsweg over (kijk uit!) en loop RD over het karrenspoor. Aan
het eind bevinden zich rechts de Broekbeke visvijvers met horeca.

- Steek de Hardenbergerweg over en ga RA over het fietspad. Steek vlak na de zijweg
naar links RA de weg over (kijk uit!) en loop RD (Bothofweg).

- Vlak na een karrenspoor, tegenover nr. 17, loopt een tegelpaadje naar links naar een
landkruis.

In 1938 kregen enkele buren aan de Bothofweg onenigheid over het eigendom van dit
stukje grond. Een van de betrokkenen, J.B. Blokhuis, loste het probleem op met het
voorstel er een landkruis neer te zetten. Hij zelf betaalde alle kosten en de familie heeft
het kruis jarenlang onderhouden. Op de Bentheimer zandsteen eronder staan IHS (Iesus
hominum salvator = Jesus, redder der mensen) en de initialen van Blokhuis en zijn vrouw
(M.C. Stokke).

In 2002 is het vredeskruis gerestaureerd door vrijwilligers van de Katholieke Bond voor
Ouderen. De gemeente Tubbergen heeft er een bankje bij geplaatst.

- Loop terug over de betonweg en ga meteen scherp RA over het karrenspoor, aan het
eind schuin RA, een asfaltweg (Krikhaarsweg).

7. Ga bij nr. 8 RA over de betonweg, aan het eind LA over de asfaltweg. Ga het 1e graspad
schuin RA langs de bosrand, aan het eind LA, een betonfietspad met zandpad.

- Bij wandelpaal C91 gaat u RA over de asfaltweg, in de bocht bij nr. 4 LA over het
betonfietspad met zandpad, verderop asfaltweg. Ga bij wandelpaal C89 RA.

8. Ga het 1e tegelpad LA door een voetgangerssluis, aan het eind RA, Sekhuisstraat. Volg
deze op de driesprongen naar rechts, naar links en naar rechts.

- Aan het eind gaat u LA, Langeveenseweg. Aan de zijgevel van de kerk is een
kruisbeeld bevestigd.

Het is waarschijnlijk een missiekruis, met een houten corpus uit midden 19e eeuw. Het
herinnert aan de missies die tot in de jaren zestig van de 20e eeuw eens in de vijf jaar
werden gehouden als een soort retraite. Vooral Redemptoristen, maar ook Franciscanen
en Karmelieten gingen dan de parochies langs voor het houden van
godsdienstoefeningen en donderpreken, om de mensen op het goede pad te houden.

- Ga naar de ingang van de kerk en daar LA over het kerkplein met een carillon en een
informatiepaneel over Geesteren.

Na heimelijke bijeenkomsten sinds de Reformatie onder de Kroezeboom van Fleringen,
in verschillende woningen, een schuur en een 'schaopschot' (schaapskooi), kreeg
Geesteren in 1765 een stenen schuurkerk, gevolgd door een waterstaatskerk uit 1820.

De huidige neogotische St. Pancratiuskerk en de pastorie dateren van 1926. Het ontwerp



is van J. Stuyt en Th.J. van Elsberg. In de top van de gevel is een afbeelding van St.
Pancratius aangebracht, boven de deur een voorstelling van Christus met de vier
evangelisten. In 2003 zijn kerkgebouw en pastorie grondig gerestaureerd. De kerk, met
aan de linkerkant een Maria-icoon en links vooraan een Maria-altaar, is van 8.00 tot ca.
18.00 geopend.

- Ga LA, steek de Langeveenseweg over en loop RD het kerkhof met een prachtige rode
beuk op. Aan de rechterkant staat een Mariakapelletje, dat rond 2010 is geplaatst.

- Loop terug naar de straat, ga daar LA naar de bushalte.

Praktische informatie
Bos en veld. 45 % onverhard

Eten en drinken
Café-cafetaria De Kleinhaar, Dorpsstraat 32, Kloosterhaar, 0523-241303.
Café-restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275, Langeveen, 0546-681203, cafe-
restaurant-waaijer.metro.rest/?lang=nl
Café-cafetaria De Ruif, Hardenbergerweg 260, Langeveen, 0546-681398
Café Nobbenhuis, Hardenbergerweg 215, Langeveen, 0546-681219, cafenobbenhuis.nl
Broekbeke visvijvers met horeca, Hardenbergerweg 145, Geesteren, 0546-631361,
debroekbeke.nl
Café-cafetaria Royal, Langeveenseweg 22, Geesteren, 0546-632531
Café Kottink, Dorpsstraat 36, Geesteren, 0546-632230, kottink.nl
Italiaans restaurant Roma Nova, Dorpsstraat 35, Geesteren, 0546-454102, roma-nova.nl
Chinees-Indisch restaurant Hu Dynasty, Dorpsstraat 62, Geesteren, 0546-633698,
hudynasty.nl

Openbaar vervoer
Bushalte Schoolstraat Kloosterhaar, lijn 80 Vriezenveen-Hardenberg. Niet in het weekend!
Buurtbus 591 Tubbergen-Bruinehaar. Haltes: R.K. Kerk Langeveen, Dwarsstraat
Langeveen. Niet in het weekend!
Bushalte Dorpsstraat Geesteren, lijn 64 Almelo-Oldenzaal
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl. Minstens 1 uur van tevoren
reserveren!

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-kloosterhaar---
geesteren/15516/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

http://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-kloosterhaar---geesteren/15516/
http://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-kloosterhaar---geesteren/15516/


In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl?mid=WZP2
http://www.gegarandeerdonregelmatig.nl
http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

