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Mariakapellen, Markgraven
Na een bezoek aan de Mariakapel bij het kerkhof van Mariaparochie loopt de route zo'n 4
km langs de recentelijk heringerichte Markgraven. Daarna langs het mooie Hondenven
op landgoed Schultenwolde, een Mariakapelletje langs de Oude Almelose Weg en 't
Boekenbosje met stiltegrot in de buurt van Albergen. In Tubbergen bevinden zich een
Mariakapelletje aan de Oldenzaalse weg en vlak voor de bushalte de St.
Pancratiusbasiliek met o.a. een Mariakapel.                                                                         
Dit is de dertiende etappe van het Twentse Kapelletjespad (ruim 900 km!). Het begint in
Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne.
Het pad kan als lange afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als
dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid,
met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

versiedatum: 21-09-2021

Routebeschrijving

Bushalte Mariaparochie - bushalte Tubbergen (16 km)

NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen!

- Ter hoogte van de bushalte Mariaparochie van lijn 64 staat bij het kerkhof (vanaf de
bushalte van lijn 66 gezien achter de Plechelmuskerk) een Mariakapel.

Deze is in 2001 gebouwd ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor
F.A.M. Kerkhof. Hij was van 1979 tot 2002 pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouwe
van Altijddurende Bijstand en was zijn oudere broer G.H.J. Kerkhof opgevolgd. Deze was
pastoor vanaf 1967 en moest in 1979 in verband met ziekte afscheid nemen.

De kapel is kosteloos ontworpen door architect Jan Perik uit Tubbergen, in de
neogotische stijl van de kerk uit 1918. De parochianen hebben het benodigde geld bij
elkaar gekregen en de kapel is door vrijwilligers uitgevoerd. De beelden van Maria en
Bernadette Soubirous zijn afkomstig uit de Lourdesgrot van het St. Elizabethziekenhuis te
Almelo, dat in de jaren '80 van de vorige eeuw is afgebroken.

- Steek vanaf de voorkant van de Plechelmuskerk de voorrangsweg over en loop RD over
het fietspad.

1. Houd bij het bord 'einde fietspad' rechts aan en loop verder over de klinkerstraat. Ga bij
het kruispunt LA, Lorentzlaan, aan het eind RA.

- Ga ca. 50 m voorbij de afrastering, vóór de lantaarnpaal, scherp LA door het klaphek, over
het graspad langs de Markgraven.

Deze heeft recentelijk zijn natuurlijke loop teruggekregen. Verder zijn er vistrappen en
kikkerpoelen aangelegd en is er waterberging bij hoog water gecreëerd.



- Loop RD door twee klaphekken bij een asfaltweg. Ga na het klaphek aan het eind van
het graspad RA over het fietspad.

- Steek meteen LA de weg over (kijk uit!). Ga RA over de brug en meteen bij LA door het
klaphek. Volg het graspad langs de beek.

2. Loop RA door het klaphek naast het houten hek en RD over het houtsnipperpad. Ga bij
de driesprong schuin RA.

- Ga na het hek bij de asfaltweg LA langs De Boderie en vlak voor de brug RA door het
klaphek.

- Ga na het volgende klaphek schuin LA over de zandweg, verderop schuin LA over het
graspad langs de beek. Steek de asfaltweg over en loop RD.

Als u naar bistro Kampkuiper wilt, ga dan bij de asfaltweg LA over de brug, bij de rotonde
linksom RD (kijk uit!) en RD over het fietspad.

- Loop door het klaphek en langs de vistrap. Steek aan het eind van het pad de drukke (!)
weg met fietspad over en loop RD over het pad langs de beek.

- Loop verderop over de halfverharde weg. Deze gaat over in een karrenspoor resp.
zandweg.

3. Ga aan het eind LA, een zandweg met fietspad (Rundervoortsweg). Ga voor de brug over
de Markgraven RA door het klaphek.

- Na de stuw met vistrap ga je het 1e graspad RA, aan het eind daarvan RD, een
halfverharde weg met fietspad (Vikkersweg).

4. Ga vlak voor de bocht naar rechts LA over de dwarsbalk ('Opengesteld, Landgoed
Schultenwolde').

U komt bij een grote veldkei bij het Hondenven. Men vermoedt dat het ven een pingoruïne
is, een overblijfsel uit de voorlaatste ijstijd. In 1907 ontdekte Abraham Ledeboer, firmant
van textielfabriek Van Heek, het ven, 't Reints Rot geheten. In hetzelfde jaar kocht hij de
veengronden van boer Reint, inclusief een derde deel van het meertje. Rond 1914 kocht
hij het bos Schultenwolde aan de overkant van de Vikkersweg erbij. Zo ontstond het
landgoed Schultenwolde, dat nog steeds wordt beheerd door de erven Ledeboer.

- Loop terug naar de weg en ga LA, aan het eind RA, een halfverharde weg met fietspad.

- Steek de drukke (!) Almeloseweg over en ga de zandweg aan de overkant in (Oude
Almeloseweg). Blijf bij de kruising met de asfaltweg RD lopen.

- Na ca. 100 m bevindt zich rechts achter de omheining een Mariakapelletje. Blijf de
zandweg steeds RD volgen tot aan de betonweg, ga daar LA.

5. Ga na de bocht naar rechts de 1e betonweg (bij een bankje) LA. Deze gaat over in een
karrenspoor / zandweg resp. asfaltweg (Hamsweg).

- Steek aan het eind van deze de voorrangsweg over (kijk uit!) en loop RD,
Steenkampsweg.



- Loop bij het kruispunt (van Pasen t/m oktober) RD naar 't Boekenbosje bij huisnr. 5. Ga
buiten die tijd bij het kruispunt LA, Monnikenbraakweg, en zie verder bij routepunt 6.

't Boekenbosje is een Pipowagen in het bosje bij het huis. Ans ten Doeschot verkoopt
daarin voor kleine bedragen duizenden boeken die zij geschonken heeft gekregen.
Daarnaast heeft zij met keien en kiezels van over de hele wereld een stiltegrot gebouwd.
Het altaar met beeldjes van diverse religies bestaat uit Bentheimer zandsteen, restanten
van het voormalige Antoniusklooster in Albergen. Deze stenen heeft zij geschonken
gekregen van boeren, bij wie ze terecht waren gekomen.

In 2015 heeft Ans met hulp van leerlingen van de Canisius Scholengemeenschap een
toiletgebouw voltooid. Er is ook zelfbediening koffie/thee/limonade bij. Het volgende
project is een stenen 'boekenbosje' ter vervanging van de Pipowagen.

6. De asfaltweg gaat over in een halfverharde weg / zandweg met fietspad resp. betonweg.

- Steek aan het eind de voorrangsweg over (kijk uit!) en ga RA over de ventweg, dan de
1e weg LA (Hekkertsweg).

7. Ga in de bocht naar rechts LA, een zandweg, even later bij de zandwegkruising LA. Loop
bij de vijver LA langs de bedrijven, Haarweg.

- Loop aan het eind van de weg LA langs een bedrijventerrein (ook Haarweg). Ga de 1e
weg LA, Oldenzaalseweg.

- Ga even later RA en steek de voorrangsweg over (kijk uit!). Aan de overkant bevindt
zich een Mariakapelletje aan een boom.

Na de Tweede Wereldoorlog is een kapelletje aangebracht uit dankbaarheid dat alle
huizen en boerderijen van Tubbergen gespaard zijn gebleven, ondanks de brandbommen
die de essen in vuur en vlam hadden gezet. Het diende ook als rustpunt tijdens
processies naar de Kroezeboom op de Fleringer Es. Door de groei van de boom knapten
de ringen waarmee het bevestigd was en viel het kapelletje op de grond.

Nadat het jaren bij Erve Rengelink op zolder had gelegen, werd er begin jaren '80 een
nieuwe boomkapel gemaakt, met het bankje erbij van een oude spoorbiels. Het
Mariabeeld werd geschonken door een familie uit de buurt. Toen in 2013 hetzelfde
gebeurde, heeft Jan Kunkeler een nieuw kapelletje gemaakt. Suze Geuke van de
overkant heeft het Mariabeeld gerestaureerd en opnieuw opgeschilderd. Omdat zij er
toch niet tevreden over was, heeft zij in 2014 voor het huidige beeld gezorgd.

- Ga RA over het tegelpad evenwijdig aan de weg. Steek aan het eind bij de rotonde RD
de voorrangsweg over en loop RD.

- Steek daarna LA de Haarweg over (kijk uit!). Loop RD over het fietspad, verderop over
het trottoir.

8. Blijf RD lopen. De Oldenzaalseweg gaat over in de Grotestraat. Volg de winkelstraat tot
de Sint Pancratiusbasiliek.

Deze is dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. De ingang is aan de rechterkant. Links
achterin de kerk is een Mariakapel. Verder is er een expositie over de glazeniersfamilie
Nicolas.



Al in de 13e eeuw was er sprake van een kapel in Tubbergen. In de 15e eeuw kwam er
een éénbeukige kerk voor in de plaats en in de 16e eeuw werd de massieve gotische
toren er tegenaan gebouwd. In 1634 ging de kerk over in protestantse handen, hoewel de
bevolking grotendeels rooms-katholiek bleef. Toen koning Lodewijk Napoleon in 1809
vernam dat er in Tubbergen slechts 68 protestanten woonden tegen 1000 katholieken,
gaf hij opdracht tot teruggave van de kerk.

Gezien de verwaarloosde staat werd deze in de 19e eeuw gerestaureerd, waarbij de
toren uit Bentheimer zandsteen werd verlaagd. Uiteindelijk werd besloten tot nieuwbouw.
De door architect Alfred Tepe ontworpen neogotische kerk werd in 1897 ingewijd. In de
kerk bevinden zich 35 gebrandschilderde ramen van vijf generaties Nicolas. De toren
bleef behouden en werd bij een restauratie in 1977-1978 teruggebracht naar de
oorspronkelijke hoogte. In 2000 is de kerk verheven tot basiliek. Zie ook het
informatiebordje.

- Vervolg de Grotestraat tot het kruispunt met o.a. de Julianastraat. Ga daar LA naar de
bushalte.

Praktische informatie
Beek, bos en veld. 55% onverhard

Kijken
't Boekenbosje met stiltegrot, Steenkampsweg 5, Albergen, 0546-442335. Open: Pasen
t/m oktober dgl. 10.00-17.00

Eten en drinken
Bakkerij De Kraai, Tubbergerweg 18a, Mariaparochie, 0546-625879
Rustpunt De Boderie, Markgravenweg 5, Albergen, 0546-442545 / 06 46457909, www.de-
boderie.nl. Op aanvraag (minstens een dag van tevoren) mogelijk: Twentea (hightea op
z'n Twents). Indien De Boderie gesloten is, kunt u wel naar het toilet: achter het huis
langs, achter de schutting.
Bistro Kampkuiper, Almeloseweg 113, Harbrinkhoek, 0546-629962, kampkuiper.nl
't Boekenbosje met zelfbediening koffie/thee/limonade en toilet, Albergen. Zie bij Kijken.
Diverse horecagelegenheden in het centrum van Tubbergen

Openbaar vervoer
Bushalte Mariaparochie, bus 64 Almelo-Oldenzaal
Bushalte Mariaparochie, bus 66 Almelo-Albergen-Oldenzaal. Niet op zondag!
Bushalte Julianastraat Tubbergen, bus 64 Almelo-Oldenzaal
Regiotaxi Twente: 0900-1814, regiotaxitwente.nl. Minstens een uur van tevoren
reserveren!

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-mariaparochie---
tubbergen/15518/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

http://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-mariaparochie---tubbergen/15518/
http://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-mariaparochie---tubbergen/15518/


In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl?mid=WZP2
http://www.gegarandeerdonregelmatig.nl
http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

