
Kapelletjespad Lattrop - Denekamp
Auteur: Marycke Naber

Landkruis, Mariakapellen, kanaal
De wandeling loopt vanaf Cosmos sterrenwacht een stukje langs het Omleidingskanaal
van de Dinkel. Daarna via onverharde paden door de Bonkenbroek (lus kan afgestoken
worden, scheelt ruim 1 km) en langs een landkruis naar Noord Deurningen. Daar
passeert u twee bijzondere Mariakapellen. Na 2 km graspad langs het Omleidingkanaal
komt u via een fietspad en een park met vijver aan in het centrum van Denekamp, waar
de St. Nicolaaskerk de moeite van een bezoek waard is.                                                     
Dit is de twintigste etappe van het Twentse Kapelletjespad (ruim 800 km!). Het begint in
Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne.
Het pad kan als lange afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als
dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid,
met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

versiedatum: 13-10-2021

Routebeschrijving

Bushalte Lattrop - bushalte Denekamp (15,5 km, bushaltes na 1,5 km en 10 km)

NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen!

- Loop vanaf de bushalte 'R.K. kerk' in zuidelijke richting. De kerk is in de zomermaanden
overdag geopend.

Na de Reformatie werden de Lattropper katholieken gesteund door de adellijke familie
Bentinck op Brecklenkamp, die een huisgeestelijke op hun huis onderhield. Lattrop-
Breklenkamp werd in 1818 als zelfstandige parochie opgericht. De huidige H.H. Simon en
Judaskerk uit 1925-1936, ontworpen door architect Joseph Cuypers, kwam in de plaats
van een waterstaatskerk uit 1819.

De stenen gewelven zijn gemetseld door Italiaanse vaklieden. De kruisweg van Italiaans
mozaïekwerk is in 1937 aangebracht. In de kerk bevinden zich een Maria-altaar en een
aantal antieke beelden, onder meer links vooraan een Piëta uit het eind van de 15e eeuw.

- Loop bij het kruispunt RD, Dorpsstraat.

Aan de 1e zijstraat rechts (Hoonhorst) staat de Oortmanmolen uit 1910. Deze is op
zaterdagochtend te bezoeken. Zie bij Kijken.

- Loop steeds RD, zijwegen negeren. Ga na ruim 1 km bij het kruispunt RA,
Frensdorferweg.

1. Ga na de brug over het Omleidingskanaal van de Dinkel direct LA over het graspad langs
het kanaal.

Als u naar Cosmos sterrenwacht (met horeca) wilt, loop dan eerst nog even RD.



- Even later is rechts een uitkijkheuveltje. Ga bij de asfaltweg RA, dan de 1e weg LA,
Brookhaasweg. Ga in de 2e bocht naar rechts LA, een karrenspoor.

U kunt ook de asfaltweg blijven volgen. Dat scheelt ruim 1 km. Loop bij routepunt 2 RD.

- Ga na een ruime bocht naar rechts het 1e karrenspoor RA, aan het eind daarvan LA.

2. Ga aan het eind van de asfaltweg LA, Lattropperstraat.

Wilt u naar rustpunt Buffalofarm Twente, ga dan RA en de 1e weg LA. Het rustpunt
bevindt zich bij de 1e boerderij links.

- Na ca. 1 km, voorbij boerderij nr. 120, staat een landkruis.

Dit is in 1932 opgericht op het erf van de familie Johannink. Bernhard Johannink heeft het
geschonken aan zijn broer Jans en schoonzus Trui, ter gelegenheid van hun 25-jarig
huwelijk. Dat was uit dankbaarheid, dat hij als vrijgezel in goede harmonie bij hen
inwoonde. Toen hij het 23 december 1931 aan hen voorstelde, zeiden zij na enige stilte
als uit een mond: %u201CBernhard, een mooier geschenk kun je ons niet geven.%u201D

Het moest solide en waardig zijn en Bernhard mocht de plaats aanwijzen. Solide werd
het: zowel het kruis als het voetstuk zijn van beton en hebben de tand des tijds glansrijk
doorstaan. De tekst 'U gij allen, die voorbijgaat langs den weg; aanschouwt en ziet of er
eene smart is gelijk mijne smart' is ontleend aan de profeet Jeremias.

Op zondag 26 juni 1932 werd het landkruis onthuld en ingewijd met toespraken, zang en
muziek. Naast familie en buren waren parochianen uit Denekamp in groten getale
toegestroomd. Onder het publiek veel geestelijken, zoals de zusters Franciscanessen
van het klooster in Noord Deurningen.

- Ga de 1e weg LA, Johanninksweg. Volg deze ca. 3 km, na de brug over het
Omleidingskanaal met een ruime bocht naar rechts.

- Even voorbij de kassen aan de rechterkant staat links bij een klokkenstoel een
Mariakapel.

Deze bevindt zich in een oud klöpkeshoes, dat oorspronkelijk op het erf van de boerderij
van de gezusters Grashof aan de Johanninksweg stond. Klöpkes waren ongehuwde
vrome vrouwen, die na de Reformatie op de deuren van rooms-katholieken klopten om
heimelijk gehouden missen aan te kondigen. Bovendien hielden zij zich bezig met
onderwijs en ziekenverpleging.

Ook toen er begin 19e eeuw weer godsdienstvrijheid kwam zijn de klopjes in Twente
langer dan elders in het land actief gebleven. De Lutte telde in 1866 nog zestien kloppen.
De allerlaatste klop van Twente was Mina Hassink. Zij overleed in 1932 in Hengelo.

Architect W. Morsink uit Oud Ootmarsum had het klöpkeshoes voorzichtig laten slopen en
bij de begraafplaats weer laten opbouwen. Kapelaan G. Nieuwe Weme van de St.
Nicolaasparochie te Denekamp was een groot Mariavereerder. Op zijn initiatief werd het
huisje in het Mariajaar 1954 getransformeerd tot Mariakapel.



Na de inwijding kreeg het Mariabeeld de naam 'Onze Lieve Vrouwe van de Cloese', naar
de oude naam van het gebouwtje. De kapelaan componeerde en schreef een speciaal
Cloese-lied. In 1960 is 's nachts bruut ingebroken en zijn alle waardevolle spullen die de
dorpsbevolking bijeen had gebracht verdwenen. Gelukkig hadden de vandalen het
fatsoen om Maria te laten staan.

3. Houd bij de driesprong rechts aan, Johanninksweg en ga bij de voorrangsweg RD over
het fietspad, Kanaalweg.

- Ga aan de overkant van het Kanaal Almelo-Nordhorn RA Schotbroekweg. Meteen links
staat een Mariakapel.

In 2004 maakten de families Kuiper en Wilbers uit Noord Deurningen een fietstocht in de
omgeving van De Lutte. Geïnspireerd door een Mariakapel aldaar vatten zij het plan op
om er een te bouwen aan het kanaal Almelo-Nordhorn. Met een aantal vrijwilligers en
sponsoren lukte het om dat idee te verwezenlijken.

De provincie Overijssel stelde een stuk grond ter beschikking en na een wijziging van het
bestemmingsplan kon de bouw in het najaar van 2006 beginnen, naar een tekening van
H. Rikhof uit Denekamp. Het Mariabeeld met het kindje Jezus is afkomstig uit de Duitse
bedevaartsplaats Kevelaer.

De Schotbrookkapel is in 2007 ingewijd en overgedragen aan de parochie. Vrijwilligers
zorgen voor het onderhoud en de openstelling.

4. Ga na de brug over het Omleidingskanaal LA over het graspad. Ga na ca. 2 km de 1e
weg RA (Brandlichterweg), bij de driesprong RA.

- Ga bij pdst. 66414 LA over de parkeerplaats resp. fietspad. Waar dit langs de rondweg
loopt steekt u deze bij de eerste gelegenheid over (kijk uit!).

- Aan het eind van het fietspad gaat u RA, Het Elferman, dan de 1e straat LA, Het Otman,
aan het eind RA, Het Otman.

5. Ga aan het eind van het plantsoen LA over het tegelpad. Dit gaat over in een halfverhard
pad over een grasveld.

- Loop aan het eind RD over het graspad en ga RA langs de vijver, aan het eind van het
graspad RD over het halfverharde pad.

- Loop aan het eind van de vijver LA langs het clubhuis van de ijsvereniging, ga aan het
eind (links is een picknickplaats) RA over het asfaltfietspad.

- Ga aan het eind van het fietspad LA (Meester Muldersstraat), bij het 4e kruispunt LA,
langs de volkstuinen.

6. Ga daarna RA over het asfaltpad, Wiptoen, langs de protestantse begraafplaats Rustoord.

- Steek aan het eind de weg over en loop RD over het pleintje met het vrijheidsmonument
door Frans Peeters, met een strofe uit een gedicht van Leo Vroman.

- Houd links aan, langs Museum Huize Keizer. Ga aan het eind RA over het Nicolaasplein
naar de ingang van de Sint Nicolaaskerk, naast het kruisbeeld.



Het kunstwerk Drie Zusters van de Hengelose beeldhouwer Martin Stolk is in 1982
geplaatst als eerbetoon aan de zusters van het klooster in Noord Deurningen. Deze
hebben zich sinds het midden van de 19e eeuw ingezet voor de ziekenverpleging,
daklozen- en bejaardenzorg en het onderwijs in deze streek.

De oudste delen van de kerk dateren uit de 13e tot 15e eeuw. De toren is in 1436
gebouwd. In 1810 is de kerk vergroot tot een kruiskerk. Het aangebouwde stuk is in 1912
vervangen door de veel grotere koepelkerk, naar een ontwerp van de architect Wolter Te
Riele uit Deventer.

De symbolische muurschilderingen zijn in 1976 gerestaureerd. De meeste
gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door vier generaties Nicolas. De boog met St.
Nicolaas te paard staat op de scheiding van de oude en nieuwe kerk.

De toren heeft drie luidklokken: de St. Nicolaasklok uit 1518, de St. Salvatorklok uit 1530
(2000 kg!) en de Mariaklok uit 1985, die vanwege scheurvorming de Mariaklok uit 1436
verving. De oude klok staat naast de St. Nicolaaskerk als monument opgesteld.

- Loop na het verlaten van de kerk langs de toren en loop RD, Grotestraat.

Het hoekpand is het voormalige raadhuis uit 1921, tegenwoordig een horecagelegenheid.
Daarnaast staat de hervormde kerk uit 1811.

Na de Reformatie ging de Sint Nicolaaskerk over naar de protestanten. In 1809 wees
koning Lodewijk Napoleon, tijdens zijn rondreis door Twente, deze echter toe aan de
rooms-katholieke gemeente, die veel groter was. De hervormden mochten deze kerk
bouwen, in classicistische stijl.

Bij gelegenheid van het eeuwfeest in 1911 werd het torentje, voorzien van een uurwerk,
geplaatst. In 1946 kreeg de kerk een torenklok (uit 1728) in bruikleen uit Oldenzaal, ter
vervanging van de klok die door de Duitsers in beslag was genomen.

- Ga daarna het 1e straatje LA, Kokstuunke, aan het eind RD, Lange Voor. Na de
parkeerplaats bevinden zich bij de kruising met de Oranjestraat de gelijknamige
bushaltes.

Praktische informatie
Landelijk gebied, kanaal. 30% onverhard

Kijken
H.H. Simon en Judaskerk Lattrop, Dorpsstraat 66, van ongeveer mei t/m september
overdag geopend
Oortmanmolen, Hoonhorst 2, Lattrop, 0541-625954 / 235306, demolenstichting.nl. Open:
apr. t/m okt. za 10.00-13.00, nov. t/m mrt. za 10.00-12.00
Cosmos sterrenwacht en planetarium, Frensdorferweg 22, Lattrop, 0541-229700, e-
cosmos.nl
Museum Huize Keizer, Kerkplein 2, Denekamp, www.huizekeizer.nl. Open: wo t/m za
13.30-16.30, 1e en 3e zo v.d. mnd. 13.30-16.30. Gratis toegankelijk
Sint Nicolaaskerk Denekamp, open dgl. 9.00-16.00. Rondleiding en torenbeklimming o.l.v.
een gids: juli-aug. wo 15.30, verzamelen bij de toren



Eten en drinken
Bakkerij Brunninkhuis, Dorpsstraat 50, Lattrop, 0541-229464, bakkerijbrunninkhuis.nl.
Alleen 's zomers zitgelegenheid (buiten).
Gasterij De Smid, Dorpsstraat 32, Lattrop, 0541-229223, gasterijdesmid.nl
Horeca bij Cosmos sterrenwacht en planetarium. Zie bij Kijken.
Rustpunt Buffalofarm Twente, Ahuisweg 1, Denekamp, 0541-221380 / 0610370210.
Koffie, thee, waterbuffel-ijs
Restaurant Fox (op bungalowpark Bavelds Dennen), Johanninksweg 78, Denekamp,
0541-354100, restaurantfox.nl
IJssalon De IJskuip (ook koffie/thee met gebak), Schotbroekweg 2, Denekamp, 0541-
293875, deijskuip.nl
Restaurant Oosth, Burgemeester Hoogklimmerstraat 2, Denekamp, 0541-572555,
hoteldeschout.nl
Eetcafé De Musketier, Grotestraat 10, Denekamp, 0541-352488
Café-restaurant Concordia, Lange Voor 4, Denekamp, 0541-352546, concordia-
denekamp.nl

Overnachten
B&B De Oale School, Dorpsstraat 94, Lattrop,  0541-229436, deoaleschool.nl
Erfgoed Bossem, Dorpsstraat 7, Lattrop, 0541-221392, bossem.nl%u200E
Hotel De Schout, Burgemeester Hoogklimmerstraat 2, Denekamp, 0541-572555,
www.hoteldeschout.nl

Openbaar vervoer
Buurtbus 596 Ootmarsum-Denekamp (niet in het weekend!) Haltes R.K. kerk Lattrop,
Viersprong Lattrop en Oranjestraat Denekamp
Buurtbus 4 Nordhorn-Denekamp, haltes Noord Deurningen en Oranjestraat (niet in het
weekend! Raadpleeg 9292.nl voor de laatste bus!)
Bus 62 Denekamp-Oldenzaal-Overdinkel, halte Oranjestraat
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl. Minstens 1 uur van tevoren
reserveren!

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-lattrop---
denekamp/15530/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.
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