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Regge, Twentekanaal, Mariakapel, Herikerberg
Vanaf het station, met het Goors Historisch Museum, gaat de route langs het begin van
de rivier de Regge en langs het Twentekanaal naar de bossen van het Herikervlier en het
Driebelterveld. Op een van de heuvels rond Markelo, De Hulpe, staat een Mariakapel. Op
de terugweg loopt de route door het Driebelterveld en over de 46,6 meter hoge
Herikerberg. Op de algemene begraafplaats van Goor is af en toe het
graftrommelmuseum geopend. Tot slot loopt de route door Walters waterland terug naar
Goor met de Hofkerk van omstreeks 1500.
Dit is de 42e etappe van het Twentse Kapelletjespad (ongeveer 900 km!). Het begint in
Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne.
Het pad kan als langeafstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als
dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid,
met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

versiedatum: 08-12-2023

Routebeschrijving

Station Goor, rondje Markelo (16 km, bushalte na 11 km)

NB Raadpleeg de openingstijden van de bezienswaardigheden en de dienstregeling van
de bus.

- Ga vanaf de voorkant van het station LA. Steek de voorrangsweg over en loop RD,
Parallelweg. Deze gaat over in een smal pad. Daarna weer in een asfaltweg.

1. Ga aan het eind LA en houd links aan over de halfverharde weg, Waterhoeksweg, over
de onbewaakte (!) spoorwegovergang.

2. Steek aan het eind de zandweg over en ga LA, een smal pad. Blijf langs het water (de
Boven-Regge) lopen.

- Ga aan het eind LA, een asfaltweg, even later RA over het karrenspoor. Ga aan het
eind RA, een asfaltweg. Deze gaat na een afsluitboom over in een karrenspoor met
fietspad.

U loopt langs het Twentekanaal van Zutphen naar Enschede. Dat is van 1930 tot 1936
gegraven ten behoeve van de Twentse industrie. Het grootste deel is aangelegd als
werkverschaffingsproject en met de schop gegraven.

3. Volg het fietspad naar rechts. Loop bij de splitsing RD over de onbewaakte (!)
spoorwegovergang.

- Blijf het fietspad volgen (na de bocht naar rechts loopt links ervan een karrenspoor). Ga
aan het eind RA over de asfaltweg.

- Ga na de bocht naar rechts de 1e zandweg LA (aan de asfaltweg bevindt zich na 100 m
rustpunt De Twentse Boerin).



4. Ga aan het eind van de zandweg LA, een asfaltweg. Ga ca. 100 m voor de bocht naar
links RA, een zandweg.

- Ga het 1e brede bospad LA ('Opengesteld, landgoed Weldam'). Zijpaden negeren, u
loopt langs een heideveldje. Ga aan het eind LA, een zandweg.

5. Ga de 1e zandweg / karrenspoor RA, aan het eind RA over de klinkerweg,
Stokkumerweg, dan de 1e asfaltweg LA, De Hulpe.

- Na ca. 1 km gaat u bij huisnr. 1 het karrenspoor scherp RA. Ga voor het toegangshek
van een huis RA, een smal pad.

6. Ga het 1e bospad LA (langs een bankje). Zijpaden negeren, loop RD over het smalle
pad. Ga aan het eind, vlak voor een weiland, RA.

- Aan het eind gaat u LA, een smal pad. Ga aan het eind daarvan LA door een
voetgangerssluis. Na ca. 150 m staat links een Mariakapel.

Markelo was tot circa 1640 een belangrijk bedevaartsoord, dankzij een bloedwonder. Een
steen zou het heilig bloed van Christus hebben opgevangen. Tot de
bedevaartsplechtigheden hoorde een processie vanuit de Martinuskerk in Markelo. De
pelgrims liepen met heiligenbeelden via het 'Bloedhuisken', waar de bloedsteen zich
bevond, naar de kapel met het beeld van Onze Lieve Vrouwe ter Hulpe. Daar heeft de
heuvel zijn naam aan te danken. Op het informatiebord staan nog een paar andere
versies van de geschiedenis.

In de tijd van de Reformatie besloot de overheid bedevaarten onmogelijk te maken door
kapellen dicht te metselen of af te breken. Ook de Mariakapel op De Hulpe verdween. In
2008 is deze kapel gebouwd als cultuurhistorisch element langs de Kerkepaden-
Tichelroutes die de Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo had
ontwikkeld. Op 3 mei 2009 was er weer een processie en werd de kapel ingewijd door
pastor Joop Huisman.

- Loop terug en loop na de voetgangerssluis RD over de es. Het smalle pad gaat over in
een karrenspoor resp. halfverharde weg. Ga aan het eind RA over de klinkerweg.

7. Ga na de bocht naar rechts bij wandelpaal U18 LA, een graspad (Wandelpad De Hulpe).
Volg dit pad door de weilanden (klaphekken sluiten met pen aan ketting!).

- Steek aan het eind de asfaltweg over en loop RD, een bospad. Zie het infopaneel over
de grafheuvels.

8. Ga het 1e pad schuin LA. Dit gaat over in een karrenspoor. Ga aan het eind LA, een
zandweg. Ga na nrs. 1-3 RA, een breed bospad, bij de kruising LA, een zandweg /
karrenspoor.

- Steek aan het eind (links hotel-restaurant De Herikerberg en de bushalte) de
voorrangsweg over (kijk uit!), ga RA over het fietspad, even later LA (camping Monte
Bello).

- Ga meteen RA over de bosweg. Bij een waterwinput maakt deze een haakse bocht naar
links, de Herikerberg op. Op de top staat de Belvédère.

De Herikerberg is met zijn 46,6 meter de hoogste van de vijf heuvels rond Markelo. De
heuvels in Twente zijn, evenals de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug, opgestuwd door
het landijs tijdens de voorlaatste IJsstijd, zo'n 200.000 jaar geleden.



De Belvédère, eigendom van havezate Weldam, is in 1880 gebouwd als uitzichtpunt voor
de jacht. De Herikerberg was toen nog grotendeels kaal. In de jaren vijftig, tijdens de
Koude Oorlog, was het een luchtwachtpost van het Commando Luchtverdediging. De
openingen tussen de kantelen zijn toen dichtgemetseld om een borstwering te creëren.
Later is de toren gerestaureerd en tegenwoordig is hij in gebruik als woonhuis.

- Ga bij de kruising (hier een informatiepaneel over de Galgenbelt) RD naar beneden. Ga
aan het eind na de afsluitboom RA, een zandweg.

9. Ga aan het eind LA over de halfverharde weg, even later (bij wandelpaal u24) RA door de
voetgangerssluis.

- Steek aan het eind de halfverharde weg over en loop RD over een picknickveld. Ga aan
het eind LA en meteen RA over het smalle pad.

10. Ga even later weer RA. Steek aan het eind de voorrangsweg over (kijk uit!) en loop RD
over de halfverharde weg.

Op de algemene begraafplaats van Goor aan de rechterkant bevindt zich het
graftrommelmuseum (zie bij 'Kijken'). In Goor is namelijk nog het grootste aantal
graftrommels van Nederland aanwezig, vanaf het eind van de 19e eeuw. Afgelopen jaren
heeft men deze gerestaureerd. Een aantal ervan is teruggeplaatst op de graven. Als het
museum gesloten is, kunt er een blik door de ramen werpen.

- De weg gaat over in een karrenspoor. Graspad en halfverharde weg naar links negeren.

11. Ga het volgende graspad (bij een afsluitboom en bordje 'Welkom bij waterwingebied
Vitens') LA.

- Volg het pad met een bocht naar links en naar rechts. Ga na de afsluitboom LA over het
karrenspoor, bij de voorrangsweg RA, Kerkstraat.

Aan het eind staat de protestantse kerk. De Hofkerk, oorspronkelijk aan Sint Petrus
gewijd, dateert vermoedelijk van omstreeks 1500. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de
kerk verwoest en in 1604 weer opgebouwd. De buitenmuren, oorspronkelijk bestaand uit
schoon metselwerk, zijn in 1986 wit gepleisterd.

De toren bevat een grafkelder uit 1566, behorend aan de Ripperda's die op kasteel
Weldam woonden. Eeuwenlang drukten zij een belangrijk stempel op zowel het stads- als
het kerkelijk bestuur van Goor. Zie ook het informatiebord bij de toren, naast de
familiewapens van dit geslacht.

- Ga hier LA, richting centrum.

Aan de rechterkant staat de opnieuw geplante Wilhelminalinde. De eerste boom was
geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898.

- Ga de 1e straat RA, Waterstraat, aan het eind LA naar het station.



Praktische informatie
Landelijk gebied, bos en hei, heuvels. 70 % onverhard

Kijken
Goors Historisch Museum, Stationslaan 3, 0547-263519, historischgoor.nl. Vrije gift.
Graftrommelmuseum op de Algemene Begraafplaats. Open: apr. t/m okt. 1e zo v.d.
maand 14.00-16.00 (zie historischgoor.nl) Vrije gift.

Eten en drinken
Diverse horecagelegenheden in het centrum van Goor, o.a.
Lunchroom The Sweet 60's, Grotestraat 114, Goor, 0547-272748
Restaurant Cappadocia, Grotestraat 122, Goor, 0547-260560, cappadociagoor.nl
Bar Bistro d'Olde Smidse, Grotestraat 102, Goor, 0547-274491, oldesmidse.nl
Grand Café de Zon, Kerkstraat 20, 0547-272025, Goor, grandcafedezon.nl
De Twentse Boerin, Stokkumervlierweg 8, 0547-260319, twentseboerin.com. Dagelijks
geopend.
Hotel Restaurant Herikerberg, Goorseweg 58, Markelo, 0547-368750, hotelherikerberg.nl

Overnachten
Hotel Restaurant Herikerberg, Markelo, zie bij 'Eten en drinken'

Openbaar vervoer
Station Goor, lijn Oldenzaal-Zutphen (Blauwnet)
Bushalte Markelo Herikerberg, lijn 91 Holten - Goor
Regiotaxi Twente: 0900-1814, regiotaxitwente.nl (minstens 1 uur van tevoren reserveren!)

Parkeren
P&R bij het station

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-goor---rondje-
markelo/15686/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.
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