
Kleurrijk Rotterdam Zuid

Een wandeling door de Afrikaanderwijk
De Afrikaanderwijk is bekend van de grote markt op het Afrikaanderplein en het is de
geboortegrond van de voetbalclub 'Feyenoord Rotterdam'. Maar deze wijk heeft veel
meer te bieden dan dat! Deze rondwandeling brengt je langs bekende en onbekende
plekken in de multiculturele en oude arbeiderswijk. Je gaat door straten zoals
Pretorialaan en de Paul Krugerstraat, die de namen hebben van Zuid-Afrikaanse steden,
gebieden en oud leiders. Het is het leukst om de wandeling op woensdag en op zaterdag
te doen, omdat er dan markt is op het Afrikaanderplein.

versiedatum: 01-09-2019

Routebeschrijving

1. Vanaf Metrostation Rijnhaven neem je de uitgang bij de Hillelaan.

Als je het Metrostation uitstapt zie je dat de steunpilaren van de metrobaan tussen het
metrostation Rijnhaven en Maashaven zijn beschilderd door StreetArt artiesten. Het
project heet Rotterdam Art Ride en is georganiseerd door Foundation Mesh en Marjon
van der Linde.

2. Bij de stoplichten naast de metro uitgang steek je de Hillelaan over. Bij de volgende
stoplichten steek je het zebrapad bij de Brede Hilledijk over en loop je naar het bord met
de gekleurde letters 'Welkom in de Afrikaanderwijk'. Je loopt de trap en komt op de Brede
Hilledijk.

Op de hoek van de Brede Hilledijk en de Hillelaan zie je Café de Pijp, één van de
oudste kroegen van Rotterdam-Zuid. Sinds 1912 is Café de Pijp een begrip op Zuid.

3. Je gaat linksaf op de Brede Hilledijk.

Op de hoek van de Brede Hilledijk en de Joubertstraat zie je een groot gebouw. Het
Kasteel is het voormalige hoofdkantoor van Thomsen's Havenbedrijf uit 1903.

4. Je loopt verder over de Brede Hilledijk.

Op nummer 62 vind je het 'Historisch Museum Eerste en Tweede Wereldoorlog', een
klein 'huiskamermuseum' van Jan van der Stel met oorlogsattributen.

5. Je slaat rechtsaf de Cronjéstraat in en loopt deze uit tot de Bloemfonteinstraat.

In zowel de Cronjéstraat als in de Bloemfonteinstraat zie je nieuwbouwhuizen. Mulleners
en Mulleners Architecten verwijzen met deze nieuwe woningen naar de bouwstijl zoals
deze in het verleden is toegepast in de Afrikaanderwijk.

6. Je slaat linksaf de Bloemfonteinstraat in en loopt deze uit tot de Paul Krugerstraat.

Paul Kruger was de voormalig president van de Zuid-Afrikaanse Republiek en leidde ook
de opstand van de Afrikaanders tegen het Britse bestuur tijdens de Tweede
Boerenoorlog. Op 6 juli 1901 bracht hij een bezoek aan Rotterdam.

7. Op de Paul Krugerstraat sla je linksaf en je slaat direct rechtsaf en je loopt de straat
Afrikaanderplein in.



Aan je rechterhand ligt het Afrikaanderplein. Ooit speelde de voetbalclub Feyenoord
Rotterdam op het plein. Je loopt rechtdoor en je passeert de Speeltuinvereniging
Afrikaanderplein, die op 1 september 1948 is opgericht.

8. Je loopt langs het gebouw van de speeltuinvereniging en je gaat naar rechts door een
hek het Afrikaanderplein op. Je ziet een rode brug en achter deze brug ligt de Botanische
Tuin Afrikaanderwijk.

Op de weg naar de botanische tuin kom je langs een beeldje van een nijlpaard. De
nijlpaard met bloemmotieven op zijn rug uit 1970 is van de kunstenaar Robbert Jan
Donker. Nijlpaarden leven in het midden en zuiden van Afrika.

De Botanische Tuin Afrikaanderwijk is ontstaan in 1923 en was onderdeel van de
voormalige Johan van Oldenbarnevelt HBS. Men gebruikte het voor de biologielessen.

9. Je neemt dezelfde weg terug en je komt weer op de straat Afrikaanderplein. Je loopt
verder rechtdoor.

Je passeert de Stichting Vogelklas Karel Schot. De in 1980 opgerichte stichting is
vernoemd naar de biologieleraar Karel Schot, die in zijn leslokaal vogels verzorgde. Dit
werd de Vogelklas van Karel Schot genoemd. Toen hij plotseling overleed in 1980 is zijn
werk voorgezet in de Afrikaanderwijk. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 dieren in de
opvang terecht.

Op de muur van de opvang zie je een kunstwerk van de Chileense kunstenaar Jorge
Kata Núñez in opdracht van CBK Rotterdam.

Tegenover de vogelopvang zie je vier V-vormige torens met acht woonlagen. De torens
zijn van de architectuur van Dobbelaar de Kovel de Vroom (DKV).

10. Je slaat rechtsaf het fietspad in (Martinus Steijnstraat) en loopt langs het schoolplein.

Je komt langs de voormalige Johan van Oldenbarnevelt HBS dat nu een moskee is. De
oude school is naar ontwerp van de architect Ad van der Steur. In de voormalige HBS
vind je een gedenksteen met daarop de namen van een oud-lerares, leerlingen en oud-
leerlingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

11. Je loopt de Martinus Steijnstraat verder rechtdoor totdat je op de Putselaan uitkomt. Je
slaat rechtsaf de Pretorialaan in.

Aan je linkerhand vind je het 'Gemaal op Zuid'. Het gemaal is in 1899 gebouwd als het
'Zuidoostelijk rioolgemaal' en is nu een wijkonderneming met activiteiten rondom
talentontwikkeling, cultuur en ontmoeting.

12. Je loopt weer terug naar de Putselaan en slaat bij de Goede-Hoopstraat rechtsaf.

In 1972 vonden in de Goed-Hoopstraat rellen plaats tussen Nederlanders en
buitenlandse havenarbeiders. Autochtone bewoners bestormden pensions waar kamers
werden verhuurd aan gastarbeiders.

13. Je slaat rechtsaf de Paul Krugerstraat in.

Aan je linkerhand vind je het slingerende woongebouw 'Natal'. De naam Natal verwijst
naar de Natalstraat, die voor de ontwikkeling van dit gebied moest verdwijnen.

14. Je loopt de Paul Krugerstraat rechtdoor en bij de Pretorialaan steek je het zebrapad over
en je komt bij de plek waar op woensdag en zaterdag de Afrikaandermarkt is.



15. Je slaat linksaf de Schalk Burgerstraat in.

Boven bakkerij Nieuw Fes zie je een beschilderde reclamezuil met taartjes.

16. Je loopt rechtdoor en slaat linksaf de Bloemfonteinstraat in.

Op de hoek van de Bloemfonteinstraat en de Hillelaan zie je een kunstwerk van een
jongeman met daaronder de tekst 'Onomkeerbaar'. De muurschildering is van de
kunstenaar Ad van Schouten. Hij schilderde een fotootje van hemzelf als kind. Hij
woonde zelf tot zijn 12e in de Bloemfonteinstraat.

17. Je slaat rechtsaf de Hillelaan in waar je terugloopt naar Metrostation Rijnhaven.

Praktische informatie

Horeca
Café de Pijp, www.cafedepijp.nl
Koffiehandel Pretoria Espressobar, www.pretoriaespressobar.nl
Diverse mogelijkheden rondom het Afrikaanderplein en in de Pretorialaan

Achtergrondinformatie
De Afrikaandermarkt is op het Afrikaanderplein is op woensdag van 8.00 tot 17.30 en op
zaterdag van 8.00 tot 17.00

Het Historisch Museum Eerste en Tweede Wereldoorlog is elke woensdagmiddag van
12.00 tot 17.00 en op afspraak te bezoeken. Je kunt een afspraak maken via het
telefoonnummer 06-14563044 (na 18.00 uur). Voor het bezoek aan het museum wordt een
vrijwillige donatie van 2,50 gevraagd.

De Botanische Tuin Afrikaanderwijk is op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 geopend en op zaterdag van 10.00 tot 14.00.

Vogelklas Karel Schot is niet open voor publiek, maar  kun je bezoeken door middel van
een rondleiding. Je kunt de data van de rondleidingen terugvinden op de volgende site:
www.vogelklas.nl/rondleidingen/ of via de Facebookpagina: www.facebook.com/vogelklas

http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

