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Lijnwandeling
Toegegeven, deze etappe is niet de fraaiste uit de route. Toch is het al met al geen
vervelende wandeling. Het gebied tussen de grensplaats Oldenkotte en het aardige
Berkelstadje Vreden kenmerkt zich vooral door lange rechte asfaltwegen, grootschalige
landbouw en bossen zonder wandelpaden. De Berkel ligt diep ingesneden in het
landschap en krijgen we onderweg nauwelijks te zien. Daar hebben we tijdens de
wandeling natuurlijk mee te dealen. Gelukkig is het geen lang traject en er zitten zeker
ook leuke stukken tussen.We kozen voor een route over rustige landbouwwegen, zonder
al teveel omwegen. Tussen Ellewick en de rand van Vreden lopen we lange tijd via een
best aardige bosstrook evenwijdig aan een breed fietspad. De binnenkomst in Vreden is
dankzij de parkachtige omgeving heel prettig. Eindelijk zien we de Berkel weer! Na alle
'wandelcorvee' is het goed toeven in het aardige centrum van Vreden.
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Routebeschrijving

1. Vanaf Café Rotering richting grens, een afstand van luttele meters

2. 50 m voorbij de grens RA via een rustige asfaltweg (Crosewick). U loopt hier direct aan
de grens, let op de grenspalen. Na 300 m passeert u de Berkel.

3. Volg deze (rustige) asfaltweg over ruim 2 km tot aan 3e bushalte 'Abzw. Ammeloe'.
Negeer onderweg de zijwegen.

4. Even voorbij bushalte 'Abzw. Ammeloe' op splitsing rechts aanhouden

5. Eerstvolgende asfaltweg LA

6. Aan het einde LA en direct daarna RA, via fietspad aan overzijde

7. Na circa 1.000 m bij het begin van de bebouwing LA, dit is bij de bushalte 'Postdiek

8. 1ste straat RA (Lindenallee)

9. Op kruispunt in dorpskern LA (Pfarrer Holtmanstrasse). Deze straat wordt buiten het dorp
fietspad

10. Einde fietspad RA, brug over. De Berkel ligt hier diep ingesneden in de akkers.

11. Bij zijweg naar links RD, richting Vreden. Vervolgens na 200 voetpad aan de linkerzijde
door een bosstrook, evenwijdig aan de weg. Het begin herkent u aan het verkeersbordje
'Verboden voor ruiters'. Langs dit lange bospad staat een moderne variant van de
katholieke kruisgang

12. Voetpad geheel aflopen totdat het weer bij de weg komt, daarna verder via de weg

13. Weg aflopen tot einde, daarna RA via fietspad aan overzijde

14. Bij een rotonde oversteken via fietspad, daarna nogmaals oversteken en RD via fietspad
langs de ringweg, met een akker aan uw linkerhand. NB. U gaat dus (nog) niet de
bebouwde kom van Vreden in



15. Eerste fietspad LA. Dit fietspad langs de rand van een nieuwbouwwijkje met alle bochten
mee volgen tot aan een grote parkeerplaats, daarna doorlopen tot aan een verkeersweg
(Zwillbrocker Strasse)

16. Zwillbrocker Strasse oversteken en aan de overkant verder via fietspad door een
begraafplaats. NB. Het fietspad gaat onder een loopbrug door en komt uit bij de Berkel

17. Fietspad volgen tot een houten brug over de Berkel

18. Brug over de Berkel oversteken en direct LA, richting 'Vreden Mitte'

19. Bij kruising met voetgangersverkeerslichten RD, fietspad vervolgen

20. Daarna 1ste brug LA en direct na de brug RA. U passeert achtereenvolgens een klein
openlucht museum met oude Saksische boerderijen en de vroegmiddeleeuwse Stiftskerk
St. Felizitas

21. Einde RA, daarna 1ste pad LA (vóór een modern gebouw 'Kult') (Kirchplatz)

In de Berkel een voormalige watermolen uit 1709, nu in gebruik als waterkrachtcentrale

22. Deze etappe eindigt op het marktplein van Vreden (Markt).

23. Voor het busstation loopt u vanaf de Markt de Wüllenerstrasse in (volg fietsbordje richting
Ahaus). Het Busbahnhof vindt u na circa 350 m aan het einde van deze straat.

Praktische informatie
Start: Café Rotering aan de rand van het grensplaatsje Oldenkotte
Einde: busstation in Vreden (Dld)

Openbaar vervoer
Het startpunt in Oldenkotte is te bereiken met een belbus (lijn 199)  vanuit Eibergen of
Haaksbergen. U dient de belbus bij voorkeur minimaal een uur van tevoren te reserveren
via 088-9008903.
Vreden heeft overdag een maal per twee uur een verbinding met een taxibusje met
Winterswijk en een uursverbinding met Ahaus. Ahaus heeft een treinverbinding met
Enschede. U vindt het busstation aan de Wüllingerstrasse, op 350 m vanaf het eindpunt in
Vreden. NB. De laatste taxibus vanuit Vreden naar Winterswijk vertrekt om 17.49 u. Na
die tijd is terugreizen nog mogelijk via Ahaus en Enschede. U kunt ook overwegen om in
Vreden een gewone taxi te bestellen: de afstand tussen Vreden en Winterswijk is maar
kort.
Onderweg komt u in Duitsland diverse bushaltes tegen, maar deze worden op het
platteland maar een enkele keer per dag aangedaan. De meeste bussen gaan naar
Ahaus (met een treinverbinding met Enschede) of Vreden.
Afkortingen in de tekst
In de tekst worden de volgende afkortingen gebruikt:
Rechtsaf = RA
Linksaf = LA
Rechtdoor = RD
Straatnamen: De beschrijving in de tekst vermeldt, cursief tussen haakjes geplaatst,
consequent alle straatnamen. Dit is gedaan om de beschrijving te kunnen vergelijken met
een topografische kaart of om gemakkelijker de weg te vragen. Echter, in het veld staan
de straatnamen niet altijd aangegeven.

Horeca
>  In Oldenkotte
>  In Ellewick
>  In het centrum van Vreden



Van het Berkelpad is ook een wandelboekje beschikbaar. Bestellen is mogelijk via
www.anoda.nl.

Achtergrondinformatie

Oldenkotte

Het buurtschap Oldenkotte ligt precies op de grens, met een Nederlands en een Duits
deel. Feitelijk is het niet meer dan een doorgaande straat met een paar huizen, een kerk
en twee cafés: één in Nederland en één in Duitsland. Tot 1990 werden beide delen
verdeeld door een grenskantoor met een slagboom in de straat. Nu kunt u alleen nog aan
de bestrating zien waar de grens ligt.

De Antonius van Paduakerk in het Duitse deel is een katholieke kerk, welke in 1657 is
gesticht door Minderbroeders uit het nabijgelegen Zwillbrock. Zowel de kerk in Zwillbrock
als die in Oldenkotte werden direct aan de grens gebouwd om vooral de  katholieken uit
de omgeving van Borculo en Haaksbergen te bedienen. In de 17de en 18de eeuw was
het katholicisme in Nederland verboden, terwijl die in het Bisdom Münster juist sterk werd
bevorderd. Het huidige kerkgebouw stamt echter uit 1923.

Rozenkransstaties

Aan het bospad langs de Langen Diek tussen Ellewick en Vreden treft u eerst een Jezus-
aan-het-Kruis en daarna een serie Rozenkransstaties aan. De staties stammen uit 1983,
maar zijn gebaseerd op een veel oudere traditie. De eerste Rozenkransweg werd
waarschijnlijk al in 1690 opgericht door de Stifts-kannunik Abbing uit Vreden. Het kruis is
in 1892 opgericht.

Vreden

De eerste vermelding van de plaats Vreden stamt uit 839, toen volgens schriftelijke
bronnen drie relikwieën naar de Stiftskerk St. Felizitas werden overgebracht. De Stiftskerk
behoorde tot het Aartsbisdom Keulen, maar het gebied er omheen tot het Bisdom Münster.
In 1252 spraken de toenmalige aartsbisschop en de bisschop af om het dorpje dat rond
het klooster (de Stift) en de beide kerken was ontstaan te versterken en stadsrechten te
verlenen. In 1470 trad Vreden onder de vleugels van Coesfeld toe tot de Hanze. Het
belangrijkste middel van bestaan van Vreden was jarenlang de textielindustrie. Sporen
daarvan zijn in het stadbeeld nog steeds zichtbaar. Vreden werd in maart 1945
grotendeels door bommen verwoest. Wat er nu zichtbaar is aan oude gebouwen, is
grotendeels na de oorlog opnieuw opgebouwd.

Twee oeroude kerken en een damesstift

De grote kerk tegenover het Altes Rathaus is de St. Georg Parochiekerk. Deze kerk
stamt uit 1954, nadat een voorganger in maart 1945 door bommen werd vernield. Uit
archeologisch onderzoek bleek dat de huidige kerk niet één, maar zes voorgangers
heeft gehad. De oudste sporen wijzen op een kerk die al in 820 bestond, dat wil zeggen
uit de tijd van de eerste kerstening van de Germaanse stammen. Minstens zo interessant
is de kerk die er schuin achter ligt: de Stiftskerk St. Felizitas. Deze kerk werd in de 11de
en 12de eeuw gebouwd als kloosterkerk van een klooster voor hoogadellijke dames (een
stift). Dat klooster werd in 839 aan de oever van de Berkel opgericht. Oorspronkelijk was
de St. Georgkerk de kloosterkerk, maar nadat deze in de 12de eeuw door brand was
verwoest, verhuisden de adellijke dames naar de St. Felizitaskerk. Het plaatsje Vreden is
later langzaam rond het klooster ontstaan. Ook de St. Felizitaskerk werd in de oorlog
verwoest, maar is weer in de oude (Romaanse) stijl herbouwd. ?
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