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Langs hippe horeca en gekke winkels
Rotterdam is niet altijd trendy geweest. In de jaren tachtig kende Rotterdam in zijn
ontwikkeling een dieptepunt. Het had de glans van moderniteit verloren die in de
wederopbouwperiode zo sterk aanwezig was. De stad was daarna rijk aan kale plekken,
had slechts beperkte uitgaansmogelijkheden en 's avonds waren de straten uitgestorven.
Nu spat het trendy image van Rotterdam af. Op de route komen we op veel trendy
plekken. Denk aan het terrassengebied van de Oude Haven en daar vlakbij het 'MaHo-
kwartier' een verrassend en alleraardigst stukje Rotterdam.
Met een oversteek naar Noord via het Luchtpark gaat de route naar 'ZoHo', het
Zomerhofkwartier even voorbij het voormalige station Hofplein. Na een rondje door het
Oude Noorden staat het Schieblock op het programma. Op het dak van het gebouw vind
je brunchrestaurant TEDS. Ongetwijfeld de meest trendy plek van Rotterdam.
Voorbij het Centraal Station doemen totaal andere wijken op. Allereerst het Rotterdamse
Chinatown op de West-Kruiskade. Wat later gaat de wandeling naar de Nieuwe
Binnenweg. Het aanbod op deze straat heeft een prettige multiculturele mix.
Het laatste deel van de route voert ons door havengebied. Eerst Delfshaven, daarna via
het Dakpark naar M4H, het Merwe-Vierhavengebied. M4H ontwikkelt zich steeds meer tot
een broedplaats voor kunstenaars. Al sinds de jaren tachtig heeft de bekende kunstenaar
Joep van Lieshout zich in dit gebied gevestigd. Zijn beeldentuin is een bezoek waard.
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Routebeschrijving

De start is bij de hoofdingang van station Blaak (uitgang centrum). Vanaf de perrons
gezien ga je linksaf naar de trap direct links van de Kubuswoningen. De straat heet Kolk.
Dan kom je in Overblaak. Na Stayokay tien meter rechtsaf, dan naar beneden en drie
keer rechtsaf. Je komt op het terrassengedeelte langs het water.
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Oude Haven

In terrassentijd een van de meest populaire uitgaansgebieden. Geliefd bij toeristen en
Rotterdammers vanwege de locatie met mooi uitzicht op het Witte Huis en het water van
de Oude Haven. Mijn favoriet is de Dutch Maritime Pub.

Rechtdoor, schuin linksaf Spaansekade. Direct rechtsaf Spaansepoort. Voor de brug
linksaf het pas later aangegeven Haringvliet. Derde straat linksaf Valkenstraat, steek de
Burgemeester van Walsumweg over en ga de Goudsewagenstraat in. Daarna linksaf
Hoogstraat met direct op de hoek Woei, een zeer populaire 'sneakerboetiek'. Eerste
straat rechtsaf Kipstraat. Je passeert de Achterklooster en daarna restaurant Héroine
met, volgens een recensie in de Volkskrant, veel fantasie en inventiviteit. Het is gevestigd
in een recent voorbeeld van herleefd erfgoed.
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Het Industriegebouw

Dit wederopbouwgebouw uit 1952 is ontworpen door architect Hugh Maaskant in
samenwerking met Willem van Tijen. In 2015 kwam het in verloederde staat in handen
van investeerder Schotsman. Die herstelde het pand van 22.000 m2 in volle glorie
waardoor meer dan 200 bedrijven en horeca-ondernemingen (naast Héroine ook zaken
als By Jarmusch, de Mexicaan Taqueria en Old Scuola) er hun intrek konden nemen. De
vijf oude industriehallen van het complex aan de zijde van het Achterklooster bieden nu
ruimte aan het bekende architectenbureau MVRDV.

Ga nog even verder, op eind linksaf Goudsesingel. Kruis de Mariniersweg door het
zebrapad over te steken naar het vervolg van de Goudsesingel. Direct links zie je het
alternatieve winkelcentrum De Groene Passage waar je meteen rechts het voortreffelijke
vegetarische en vegan restaurant Spirit treft.

Bij Spirit gaan we een klein stukje terug naar de Mariniersweg, dan deze weg volgen tot
de eerste straat rechts, Vogelenzang. Rechtsaf. Loop naar het leuke, rustige pleintje met
veel terrassen en bijzondere winkeltjes.
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De Nieuwemarkt

Niet bij iedere Rotterdam-bezoeker bekend ondanks regelmatige aandacht in
wegwijsmagazines als NS-blad Spoor. Het blad noemt dit gebied favoriet bij hipsters en
foodies: 'een overzichtelijk stukje Rotterdam met veel boetiekjes in wisselende stijlen'.
Qua horeca is Biercafé en Terras Bokaal, met veel soorten speciaalbier, een bezoek
waard. Op het terras heb je uitzicht op de Maagd van Holland, een standbeeld uit 1874.
Het herdenkt de inname van Den Briel op 1 april 1572.

Na - eventuele - verkenning van de Nieuwemarkt rechtsaf Pannekoekstraat, gezien vanaf
Vogelenzang. Loop de straat uit tot het eind, linksaf de prettige, beschaafde winkelstraat
de Meent. Links op de hoek met de Binnenrotte op nr.44 Café Van Zanten met groot
terras. Daarna tot café Dudok op nr.88 direct na de brug. Dudok was al trendy voordat
het woord in Nederland bestond. Het café zit in een gebouw van architect Dudok uit
1952. Loop nog even verder over de Meent, dan rechtsaf Rodezand naar een strak
ogend gebouwencomplex van witte, glazen kubussen met direct op de hoek café en
terras Thoms.
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Het Timmerhuis

Dit nieuwe complex uit 2015, met de bijnaam De Glasbak, is een ontwerp van OMA, het
bureau van Rem Koolhaas. Het heeft kantoren en 91 appartementen. Het opgeheven
Museum Rotterdam was hier tot eind 2020 gevestigd. We vinden hier ook trendy horeca.

Op de hoek van de Meent en Rodezand lopen we eerst langs Thoms. Op het eind van
het Timmerhuis, op de hoek van de Halvemaanpassage, zie je rechts BrewDog Outpost
Rotterdam. BrewDog is van oorsprong een Schots biermerk dat al meer dan 100 bars
wereldwijd heeft geopend. Dit is het eerste in Nederland.



Loop langs BrewDog naar het Raamplein en sla daar rechtsaf. Bij Haagseveer linksaf tot
de drukke Pompenburg. Steek die helemaal over naar de gele loopbrug.
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Luchtsingel

Deze loopbrug van 390 meter is onderdeel van een populair en trendy horecagebied dat
loopt van de Delftsehof ten oosten van het Centraal Station naar het voormalige station
Hofplein. Het hele gebied kwam in ontwikkeling toen in 2010 station Hofplein gesloten
werd. Al in 2006 staakte de NS de treindienst vanaf hier naar Den Haag, daarna
gebruikte Randstad Rail nog vier jaar het station.

Na de sluiting van het station kwam architectenbureau ZUS met het idee van de
Luchtsingel. De feestelijke opening van de Luchtsingel vond plaats in juni 2015.

Hier rechtdoor. Linksaf naar rotonde, daar rechtsaf naar de toegang tot een publieke tuin,
aangelegd op het dak van het vroegere treinstation Hofplein.
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Luchtpark Hofbogen

Het dak van station Hofplein is het begin van de Hofbogen, de bogen van het oude bijna
twee kilometer lange spoorviaduct. Het Luchtpark was overdag voor iedereen
toegankelijk, maar in februari 2022 bleek het wegens vandalisme gesloten. In ieder geval
in augustus 2022 was het weer open.

Het park loopt (nog) niet verder dan 140 meter. Het Luchtpark, geopend in 2018, is nu
wel een rustplek voor toeristen en een buurttuin voor bewoners met de mogelijkheid om
gezamenlijk in moestuinbedden te tuinieren. Er is ook een klein evenemententerrein.

We gaan (nu nog) niet het Luchtpark op. We doen het wel na een rondje door ZoHo (het
Zomerhofkwartier) en het Oude Noorden.

Voor Luchtpark naar links, trap af. Dan nog even rechtdoor en daarna rechtsaf langs een
bekende jazzclub als Bird.

Steek de weg over, Heer Bokelweg. Even rechtsaf, dan linksaf Vijverhofstraat langs de
Hofbogen.

Leuke horeca is links te vinden: Brew pub Reijngoud. Iets verder rechts op nr.45 'Mooie
boules'. Een grote zaal voor het spel jeu de boules, met bar en food hall.

Links op nrs.68-70 een favoriet van mij wegens de goede sfeer: het café 'Man met bril'.

Direct hierna rechtsaf Wateringhestraat. Tot overkant Noordsingel. Rechtsaf en direct
linksaf Bergstraat. Op eind linksaf nog steeds Bergstraat. Meteen rechtsaf
Zegwaardstraat. Op eind rechtsaf Zwart Janstraat, later Noordmolenstraat, het winkelhart
van de multi-culturele stadswijk Het oude Noorden.



Je komt op het Noordplein met links veel vestigingen van de enorme kookwinkel
Kookpunt. Loop tot het water, de Rotte. Hier linksaf Zaagmolenkade. Na nr.113 linksaf
naar nr.46 rechts achteraan: Brouwerij Noordt, een proeflokaal met veel verschillende
soorten bier.

Ga hierna verder, onder de poort door.

Linksaf Zwaanshals met aansprekende street art, horeca en leuke winkeltjes. De naam
van de straat is vermoedelijk geïnspireerd op de bocht in de Rotte.

Loop Zwaanshals uit, passeer het Noordplein rechtdoor. Je komt op de Noordsingel.
Daar rechtsaf. Eerste brug linksaf, de Zomerhofstraat.

Eerste straat rechtsaf Almondestraat, op de hoek met de Anthoniestraat, op nummer 2,
'Gare du Nord'. Dit is een vegetarisch en vegan restaurant, gevestigd in een Oost-Duitse
treinwagon uit 1982. Hier linksaf.

Eerste straat rechtsaf Schoterbosstraat. Rechtdoor over fietspad.

Linksaf Teilingerstraat`. Met twee gebouwen op nrs.110 -126 en nr.130. Met onder meer
artistieke ondernemingen. Links om de hoek yoga Vidya en hostel De Mafkees.

We gaan rechtdoor en passeren de Hofbogen. Tweede straat linksaf Benthemstraat in de
richting van het grote schoolplein.
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Benthemplein

Trendy? In ieder geval trendsettend. Het Benthemplein is namelijk in 2014 een waterplein
geworden. Bij zware regenval kunnen de drie bassins 1,7 miljoen liter water herbergen.
Eerst de twee ondiepe bassins, later bij toenemende regen ook het diepe bassin. Hierna
zakt het regenwater in de grond en komt het later uit in de Noordsingel.

Rechtdoor tot Heer Bokelweg. Hier linksaf. Bij de Hofbogen rechtsaf de trap naar het
Luchtpark (indien weer open). Anders na het viaduct rechtsaf naar de Luchtsingel.

Loop naar de uitgang aan de andere kant. Neem na de uitgang de Luchtsingel.
Rechtdoor. Bij rotonde rechtsaf. Na het 'op hoogte' oversteken van de drukke weg kom je
in het Schieblock. Dat is een verzamelgebouw voor creatieve ondernemers. Rechts is de
lift naar de verrassende zevende verdieping (druk op 6).

Soms zit de deur naar de lift op slot. Ga dan 15 meter terug, neem de trap, op de grond
even rechtsaf, dan linksaf de hoofdingang in naar de lift.
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TEDS

Op het dak van het Schieblock vind je café / lunchrestaurant TEDS(open van dinsdag tot
en met zondag tot 17.00 uur). Een van de hipste en mooiste plekken van Rotterdam met
geweldig uitzicht, sterk aanbevolen. Reserveren is handig.



Op het terras heb je mooi uitzicht op dakboerderij De DakAkker met groenten, fruit en
bijen.

Ga weer naar beneden. Vanuit de lift rechtsaf naar opwindende, dus vrij dure horeca als
Bar Annabel en het bierterras Biergarten Rotterdam.

Loop verder door naar het Centraal Station. Daar aangekomen houd je links aan. Voor de
metro-ingang begint het hier niet aangegeven Kruisplein. Neem daar de rechterzijde.

Eerste straat rechtsaf linkerzijde de hier niet aangegeven West-Kruiskade, het eerste
deel ervan is het hart van het Rotterdamse Chinatown. Snel komen we bij de ingang van
het Wijkpark Oude Westen. Met vlak bij de ingang De Reus van Rotterdam, 2.38 meter
hoog. Er is ook een toiletvoorziening.

Loop door naar nr.42 waar je de Chinese winkel St. Anny Food vindt die is
gespecialiseerd in Chinees 'gebak' (hartig en zoet). Er staan grote diepvrieskasten met
veel soorten dimsum. Er zijn ook een paar tafels waaraan je ze ontdooid kunt eten.

Ga voor de winkel linksaf, de Gouvernestraat in, met op nr.2b het intieme Aziatische
eethuis Kampong Express & Super Crepe. Vanaf 12.00 de hele dag geopend.

Bij nr.51 linksaf naar het park. Daar rechtsaf. Op eind rechts aanhouden. Eerste straat
linksaf, weer Gouvernestraat.

Loop tot bijna het eind van de straat. Rechts op nrs.129-133 zie je een vroeger filmhuis,
sinds een paar jaar in ere hersteld.
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Kino

Hier was vroeger het filmhuis Lantaren / Venster gevestigd. Sinds 2016 is het weer
filmtheater. Er is een goed restaurant. Op de bovenste verdiepingen zijn creatieve
ondernemingen.

Snel hierna kom je bij een dynamische winkel- en horecastraat.
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Nieuwe Binnenweg

Deze lange straat in het westen van Rotterdam is een erg trendy winkel- en horecastraat
geworden. Wat aanbod betreft is er een prettige multi-culturele mix. Van het vroegere
stamcafé van Jules Deelder tot veel goede Italiaanse restaurants. Er zijn ook exotische
restaurants (Dominicaans en Kaapverdisch nr.285-A en 299). Opvallend veel
kapperszaken vind je er met als bekendste trendy zaak Schorem (op nr.104). Verder
onder meer sieradenwinkel Zigt (op nr.107-A) en stadstuinwinkel Stek, een must voor
plantenliefhebbers (nr.195-B).

Interesse in bier? 50 meter naar links is het Belgisch biercafé Boudewijn met 24 bieren
op de tap. We gaan rechtsaf.



We lopen meteen langs het ook in Amsterdam en Utrecht zeer populaire Spaghetteria.
Ernaast De Koekela voor cookies en cakes. Iets verder De Plaatboef en Bertus Antiek en
Curiosa (nrs.81A en 83B) en Zigt (107A).

Tweede straat rechts is de Gaffelstraat met café de Pijp. Maar dat is meestal pas later op
de dag open, dus we gaan verder maar niet voordat we naar de overkant hebben
gekeken naar de exclusief trendy kapperszaak Schorem (op nr.104).

Op linkerhoek Mathenesserlaan zien we café Ari met het 'Plein Jules Deelder' en zijn
beeld.

Als we weer aan de rechterzijde lopen komen we bij Excentriek Warenhuis Voorlopig
(165A) en de Stadstuinwinkel & ontwerpstudio Stek (195B).

Steek over. Je vindt hier aan de overkant een aantal delicatessenzaken: Italiaans (het
bekende La Zia Maria met een paar zitplaatsen), Grieks, Surinaams en Braziliaans. En
natuurlijk een biologische supermarkt.

Hierna moet je weer oversteken. Wat verder zie je op nr.263 op de hoek met de Claes de
Vrieselaan de UEB (Urban Espresso Bar) West, trendy maar zonder poespas.

Nog wat verder komen we bij nr.345, café Steijn met mooie gevel en terras aan het
heerlijke Heemraadsplein.

De Nieuwe Binnenweg loopt nog wat door tot de brug over de Delfshavense Schie. Loop
aan de linkerzijde de brug over om Delfshaven in te gaan. Passeer het gezellige café De
Ooievaar en neem de Voorstraat.
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Delfshaven

Oorspronkelijk was Delfshaven een onderdeel van Delft. In 1796 werd het een
zelfstandige gemeente die in 1886 bij Rotterdam kwam. Vanaf circa 1700 ontwikkelde
zich hier de jenever- en brandewijnindustrie. We zien nog de laatst overgebleven molen.

In Delfshaven is de Oude of Pelgrimvaderskerk. In 1620 hebben de Pilgrim Fathers hier
hun laatste dienst gehouden voor zij naar de Verenigde Staten vertrokken. Zij waren de
eerste kolonisten van Amerika.

Na de Voorstraat kom je op de Aelbrechtskolk met op nr.12 een grote favoriet van mij,
Brouwerij De Pelgrim. Hierna op nr.20 staat de net genoemde Oude of
Pelgrimvaderskerk. Daarna rechtsaf brug over, linksaf Voorhaven. Langs nummers 19-27
waar ooit de distilleerderij van het merk Henkes stond. Henkes had als beeldmerk een
ooievaar die je op de gevel kunt zien. Henkes is van Haagse afkomst, vandaar de
ooievaar, symbool van Den Haag.

Op eind rechtsaf. Helemaal tot eind. Dan rechtsaf Spanjaardstraat. Bij zebrapad linksaf
Hudsonplein. Na de Albregt Engelmanstraat linksaf, vier treden van de trap op. Dan
rechtsaf. Je loopt nu over een voormalig spoorwegemplacement.
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Dakpark

Dit meer dan 1 kilometer lange stadspark uit 2013 is op negen meter hoogte aangelegd
op een vroeger rangeerterrein van de havenspoorlijn. Het is nu het dak van een grote
winkelboulevard. Belangrijk was de betrokkenheid van bewoners. In eerste instantie
stonden die lijnrecht tegenover eigenaar Havenbedrijf, dat bedrijfsruimtes wilde, de
bewoners waren voor een park. Het even simpele als briljante compromis was: winkels
op de begane grond, een park erboven. Het ontwerp is van het bureau Butzelaar van Son.

Tot einde Dakpark.

Vanaf hier is een heen-en-weertje mogelijk naar de bijzondere Pospoldervos van
Florentijn Hofman. Ga hiervoor naar rechts, de Allegonda Gremmerstraat in. Langs het
politiebureau aan de linkerkant naar de Schiedamseweg. Op de hoek rechts zie je dit
kolossale kunstwerk. Dan weer terug naar het eind van het Dakpark.

Als je aan de andere zijde het Dakpark uitgaat loop je, daar waar het mogelijk is, de
heuvel af. Ga naar links en steek bij de zebrapaden de drukke weg over naar de
linkerzijde van Leen Bakker. Daar aangekomen rechtdoor naar Keileweg 18. Dit is het
adres van de werkplaats van een groep van ongeveer 20 kunstenaars onder leiding van
Joep van Lieshout.
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Atelier van Lieshout

Het Merwe-Vierhavengebied (M4H) is een oud haventerrein waar zowel een van de
grootste fruithavens van de wereld was gevestigd als de voormalige tippelzone De
Keileweg. Nu ontwikkelt het gebied zich onder meer tot een broedplaats voor
kunstenaars en andere creatieve ondernemers. Kunstenaar Joep van Lieshout heeft zich
hier al sinds de jaren tachtig gevestigd. Hij is in Nederland en elders in de wereld een
bekende kunstenaar geworden op wie moeilijk een stempel te drukken is.

Hierna linksaf de beeldentuin in van AVL Mundo. AVL staat voor Atelier van Lieshout.
Hier vind je kunstwerken van Joep van Lieshout. De tuin is doordeweeks geopend.

In februari 2022 bleek die ook in het weekend open te zijn. Indien weer gesloten ga dan
iets verder linksaf. Dan bij het water linksaf de Voedseltuin Rotterdam in.

Als je wel in de beeldentuin bent, loop dan naar het eind en door de deur van het hek de
Voedseltuin in. Bij verhard pad linksaf.

Op eind linksaf, dan langs Studio Roosegarde. Steeds rechtdoor, passeer op het laatst
de Galvanistraat. Daarna naar de zebrapaden rechts. Steek ze over. Je komt uit bij
metrostation Marconiplein.



Praktische informatie
De wandeling eindigt bij het metrostation Marconiplein. Met metro's naar de stations
Blaak en Schiedam Centrum.

Deze wandeling staat in de wandelgids Rotterdam acht keer anders die is verschenen
bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Auteur Gerard Goudriaan is stedenverkenner
en wandelsocioloog

http://www.gegarandeerdonregelmatig.nl
http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

