
Zwolle

Spraakmakende onderwijsstad van de Middeleeuwen tot de roerige jaren zestig
Aan de vooravond van de Reformatie was de Hanzestad Zwolle een van de belangrijkste
onderwijssteden van Europa. Dat was te danken aan de beweging van de Moderne
Devotie in de 15e eeuw die zich keerde tegen welvaart en luxe en die de kerk en
samenleving op basis van versobering wilde hervormen. Vanuit Zwolle, maar ook
Windesheim en Deventer, werden hun idealen vooral via het onderwijs verspreid over
heel West-Europa. Daarvoor stichtte Johan Cele (1347-1417) in Zwolle een van de
allereerste gymnasia ter wereld, toen nog Latijnse school geheten. Zijn school werd zo
populair dat hij deze anders moest inrichten met afzonderlijke klassen en
overgangsexamens. Vier eeuwen later was het wederom een Zwollenaar, Johan Rudolf
Thorbecke (1798-1872), die een nieuwe vorm van voortgezet onderwijs introduceerde in
Nederland: de Hogere Burgerschool (hbs).
De wandeling voert vooral door de oude binnenstad. Daar is goed te zien wat de
toetreding van Zwolle in de 15e eeuw tot het Hanzeverbond betekend heeft. Dankzij de
bloeiende handel en nijverheid werd Zwolle op cultureel en kerkelijk gebied een
belangrijke stad die veel pelgrims en studenten trok. We maken twee korte uitstapjes
naar bekende arbeidersbuurten buiten de singel waar we het verschil kunnen proeven
met de rijkdom van de binnenstad en villa's aan de singel.
De wandeling is niet heel erg lang en geeft daardoor de mogelijkheid om een van de
mooie musea te bezichtigen.

versiedatum: 22-04-2024

Routebeschrijving

1. De wandeling begint op het Stationsplein aan de voorkant van het station. Op het plein
voor het station staat een standbeeld van Thorbecke, de grondlegger van onze
parlementaire democratie. Vanaf het plein lopen we links de Stationsweg tegenover het
station in en komen uit op de Burgemeester van Roijensingel. Daar slaan we linksaf en
lopen we langs het water naar de brug.

De vrijheid van het onderwijs

Het democratisch staatsbestel, waarover de Patriotten al filosofeerden, werd grotendeels
door Johan Rudolf Thorbecke in de 19e eeuw verwezenlijkt. Hij werd in Zwolle geboren,
volgde daar het gymnasium, ging studeren in Amsterdam en Leiden, en werd hoogleraar
in Gent en Göttingen.

De Grondwet van 1848, die hij ontwierp, legde de basis voor het huidige stelsel van
parlementaire democratie in Nederland. Thorbecke trok door de introductie van een
artikel over de 'vrijheid van onderwijs' (het huidige artikel 23 van de Grondwet) ook de
lijnen voor een toekomstig onderwijsbeleid. Hij wenste geen onderwijsmonopolie van de
staat, zoals in Frankrijk. Evenmin wilde hij het onderwijs geheel in handen van de ouders
(particulier initiatief) leggen. Daarom formuleerde hij een tussenpositie: het geven van



onderwijs is geheel vrij, mits aan allerlei deugdelijkheidseisen wordt voldaan. In dat artikel
staat dat onderwijs van algemeen belang is en de overheid daar verantwoordelijk voor is.
Om het algemeen belang te dienen moeten leraren 'voldoende bekwaam' zijn, moet de
oprichting van scholen aan voorwaarden gebonden zijn en hoort er een landelijk toezicht
te zijn op de naleving van de overheidsregels.

2. We gaan de brug over en na de brug lopen we steeds rechtdoor over de Luttekestraat en
de Korte Luttekestraat tot we op het Grote Kerkplein uitkomen. Daar bevinden we ons in
het culturele hart van de stad: het zogenoemde Celekwartier. Op het Grote Kerkplein
bevindt zich de Grote Kerk of St. Michaëls-kerk, vernoemd naar de aartsengel Michaël, de
drakendoder. Op de hoek van het Grote Kerkplein met de Lombardstraat lag in de tijd van
Cele ook zijn Latijnse school.

Johan Cele en zijn school

Cele was een vriendelijke, vrome en geleerde man. Als telg van twee voorname families
en ook rector van de Latijnse school werd hij meegesleurd in de felle strijd tussen
patriciërs, gilden en kerkhervormers over geld, macht en godsdienstig leven. Hij koos
daarbij de kant van de Moderne Devoten, een spirituele beweging binnen de rooms-
katholieke kerk die zich keerde tegen welvaart en luxe. Het hele onderwijs op zijn school
was daarom doortrokken van het leren van een sober leven.

Voor Cele kwam karaktervorming op de eerste plaats; dat betekende dat leerlingen vlijtig,
gehoorzaam, rein van zeden en vroom leerden te zijn. Hiermee oogstte hij veel succes:
zijn Latijnse school werd door maar liefst duizend leerlingen bezocht, terwijl Zwolle op dat
moment slechts vijfduizend inwoners telde. De meeste leerlingen van buiten werden voor
kost en inwoning ondergebracht bij de Broeders van het Gemene Leven (aanhangers van
de Moderne Devotie).

De enorme groei van het aantal leerlingen dwong Cele tot een andere inrichting van het
onderwijs. Hij deelde zijn school in acht klassen in, elk met een eigen programma. De
hoogste twee klassen waren een voorbereiding op de universiteit. Ieder half jaar konden
de leerlingen een examen doen en bevorderd worden naar een hogere klas. De strikte
indeling van zowel leerlingen als leerstof betekende een revolutie in het onderwijs.

3. We lopen naar rechts tegen de klok in helemaal rondom de kerk heen en gaan daarna
naar rechts de Papenstraat in (in het midden achter de terrasjes op het plein). Bij nummer
drie bevindt zich het Poortje van Cele dat toegang gaf tot zijn huis. Aan het einde slaan
we linksaf waar we het karakteristieke gebouw van het Museum de Fundatie op de
Blijmarkt zien. Het deed in de eeuw van Thorbecke dienst als Paleis van Justitie. In 2005
is het verbouwd tot kunstmuseum. We lopen naar de eerste zijstraat (Praubstraat) en
slaan linksaf. Op nummer 16 gaan we onder poortje door het Celeplein op. Op het plein
staan het standbeeld van Cele, dat ontworpen is door Eric Claus (de acht gekleurde
tegels voor zijn standbeeld verwijzen naar zijn klassikale systeem), en het Fraterhuis,
waar de scholieren van de Latijnse school gehuisvest waren. Het Fraterhuis was gesticht
door Geert Grote (1340-1384), de onbetwiste leider van de Moderne Devotie. Via het
onderwijs en zijn boeken werden zijn humanistische ideeën door heel Europa verspreid.
In het Fraterhuis woonde ook lange tijd Willem Bartjens (1569-1638) die bekend is
geworden door zijn rekenboek 'De Cijfferinghe van Mr. Willem Bartjens' en de uitdrukking
'volgens Bartjens' (die aangeeft of een berekening of zin klopt).

Volgens Bartjens



In 1604 verscheen zijn beroemde rekenboek voor jongens op de Franse scholen die
rekenen wilde leren om later in de handel geld te verdienen. Het boek zou twee eeuwen
lang vele (grotendeels illegale) herdrukken beleven. Tot het midden van de 18e eeuw
werd het in vrijwel het hele onderwijs gebruikt. Toen kwam de eerste kritiek op uit de
hoek van de Verlichters: volgens hen ontbrak elke logische structuur en bestond het
rekenboek van Bartjens enkel uit losse, praktische rekenregels. Rond 1750 zwol die
kritiek zo aan dat het boek in onbruik raakte. De onderwijsvernieuwingen aan het begin
van de negentiende eeuw werden de doodsteek voor het werk van Bartjens. In 1815
bepaalde koning Willem I dat op alle gymnasia de 'beginselen der wiskunde' onderwezen
moesten worden en werd aan andere inhouden en methoden de voorkeur gegeven.

4. Na het bezoek aan het Celeplein vervolgen wij onze weg. Op het Grote Kerkplein slaan
we rechtsaf en gaan direct rechts de nauwe Fratersteeg in. Hier houden we links aan en
komen we op de Goudsteeg uit waar zich rechts op nummer 19 tussen 1880 en 1930 het
stedelijk gymnasium bevond.

5. Aan het einde van de straat gaan we op de Koestraat linksaf om direct linksaf de
Bloemendalstraat in te slaan. Op nummer 10a was het woonhuis van Joan Derk van der
Capellen tot den Pol (1741-1784). Hij was de initiatiefnemer van de politieke beweging
der Patriotten die eind achttiende eeuw zijn hoogtepunt had in de Bataafse revolutie en
waarin een nieuw staatsbestel werd voorbereid.

De eerste nationale onderwijswetten

Het idee voor een nationale onderwijswet in plaats van allerlei lokale verordeningen
ontstond tijdens de Bataafse revolutie van 1794 en kreeg vorm in de Schoolwetten van
1801, 1803 en 1806. Vooral de wet uit 1806 was van grote betekenis. Die bepaalde dat
lagere scholen voor iedereen toegankelijk moesten zijn. Er werd nog geen leerplicht
ingevoerd, maar kerkelijk gebonden scholen werden niet langer toegestaan. Uit dit laatste
punt kwam de bekende schoolstrijd voort. De onderwijswet van 1806 was tot 1857 van
kracht en regelde dat leraren verplicht werden klassikaal les te gaan geven. Bovendien
moesten zij bevoegd zijn tot onderwijzen. Daarbij hoorden zij examens af te leggen
waarin zij bewezen dat ze inderdaad bekwaam waren. Verder kwam er ook een landelijke
inspectie die toezicht ging uitoefenen of alle nieuwe regels werden nageleefd. Tot slot
werd bepaald dat het doel van het onderwijs was om zowel de maatschappelijke als de
christelijke deugden te onderwijzen. Op die manier probeerde men een openbaar
onderwijs in te richten boven alle geloofsverdeeldheid.

6. Bij het plein voor de Bethlehemkerk slaan we rechtsaf en komen in de Sassenstraat uit bij
de Sassenpoort. Na de poort slaan we rechtsaf en steken de singel over. Daar slaan we
linksaf en lopen langs de singel tot aan de verkeerslichten. Daar steken we over en gaan
we de Van Karnebeekstraat in, deel van het Assendorp met zijn kleine arbeidershuizen
waar lange tijd geen slijterij of café werd toegestaan om het alcoholisme te bestrijden. In
die straat nemen we de eerste zijstraat links (Van Ittersumstraat). In deze straat nemen
we de derde zijstraat links: de Celestraat. Aan het begin van die straat zien we rechts een
opvallende muur. Daarop is Johan Cele zittend afgebeeld.



7. Aan het einde van de straat lopen we tegen de Dominicanenkerk met klooster aan in de
Assendorperstraat. Daar slaan we linksaf en lopen naar de singel. Ter hoogte van de
singel slaan we bij Groot Wezenland rechtsaf. Waar aan de overkant het parkeerterrein
stopt, steken we over en lopen verder langs het water tot we bij een witte fiets- en
wandelbrug (Kerkbrug) komen. Aan de overkant slaan we rechtsaf en volgen het pad
door het parkje tot de brug aan de Diezerpoort. Die steken we over en gaan we linksaf de
Thorbeckegracht op. Op nummer 11 is het geboortehuis van Thorbecke. In dit pand was
in de Tweede Wereldoorlog een instelling voor joods voortgezet onderwijs gevestigd,
omdat joodse kinderen en leerkrachten in september 1941 uitgesloten werden van het
algemeen onderwijs.

Thorbecke en het middelbaar onderwijs

De wet op het middelbaar onderwijs uit 1863 van de hand van Thorbecke is niet minder
belangrijk geweest dan zijn Grondwet. Tot aan 1800 was er alleen een onderscheid
tussen 'hoog' (Latijnse school) en 'laag' (volksonderwijs). Thorbecke stelde vast dat er
geen goed onderwijs was voor de vorming van de 'nijvere burgerij'. De burgerij had
volgens hem geen behoefte aan een vooropleiding voor de universiteit, maar wel een
onderwijs dat aansloot bij de vooruitgang in de technologie en de handel. Daarvoor
schiep hij een vorm van voortgezet onderwijs in drie varianten: een tweejarige
burgerschool, een driejarige en een vijfjarige, dat alles in eerste instantie alleen voor
jongens! Door middel van een Amendement voegde de Tweede Kamer er nog een
middelbare school voor meisjes aan toe. Met deze flexibele inrichting zou de wet het een
eeuw uithouden, tot de Mammoetwet daar in 1968 een einde aan maakte.

8. Op de Thorbeckegracht gaan we linksaf het Pelserbrugje over. Aan de overkant slaan we
direct rechtsaf en lopen we tot de Wijndragerstoren. Links ligt op het grote plein de
Broerenkerk, die van de Dominicanen was tot zij in 1580 uit de stad verdreven werden.
Wij vervolgen onze weg langs het water tot aan de Steenpoort. Daar slaan we linksaf de
Steenstraat in tot we ter hoogte van nummer 17 rechts een doorgang zien. Daar gaan we
in en lopen we rechtdoor de Aldo van Eycktuin. Vóór de Bitterstraat slaan we rechtsaf en
komen uit op de Waterstraat, die we naar links vervolgen. We lopen het Rodetorenplein
over en slaan na het hotel op het plein rechtsaf. We lopen links van de ingang van de
parkeergarage en gaan de trap af om langs het water naar de Kamperpoortenbrug te
lopen. Vlak voor de brug gaan we weer een trap op.

9. We gaan de brug over en steken bij de stoplichten over om aan de overkant de
Hoogstraat in te lopen. We komen dan in de wijk Kamperpoort, een van de oudste
volksbuurten.

10. Hoewel de buurt flink is veranderd met nieuwbouw, herbergt het nog een echt
buurtmuseum op nummer 88, waar veel te vinden is over de geschiedenis van de buurt
en de wijkschool, de Elbertsschool die in 1970 grote bekendheid verwierf. Openingstijden
buurtmuseum op www.buurtmuseumkamperpoort.nl.

De Elbertsschool en ouderparticipatie

Na een televisie-uitzending eind 1970 werd de Elbertsschool groot nieuws. De wethouder
onderwijs van de gemeente was woedend over de vergaande ouderparticipatie op de
school. Hij riep direct het schoolhoofd op het matje en dreigde hem met ontslag. Maar



deze liet zich niet zomaar opzijzetten. Het ging net zo lekker op school. Eindelijk voelden
de ouders zich betrokken. Zij deden nu zelfs mee met allerlei activiteiten: moeders gaven
naai- en kookles, vaders timmerden voor de school en begeleidden het schoolvoetbal. De
wethouder echter vond dat de ouders niet in de school thuishoorden. Zijn autoritaire
optreden leidde tot vragen in de Tweede Kamer. De staatssecretaris beloofde een
onderzoek.

Wat was er gebeurd? De Elbertsschool stond in een heel oude volksbuurt die in de jaren
zestig ernstig verpauperde. De school werd door ouders gezien als het bolwerk van een
vijandige wereld. Om hun weerzin te laten blijken gooiden enkele ouders op een nacht
zelfs de ruiten in. Ze waren het niet eens met de wijze waarop hun kinderen behandeld
werden. Dat veranderde in 1968 met de komst van een nieuw schoolhoofd, oud-zeeman
Noorlander. Samen met een aantal jonge en bevlogen leraren zette hij alles op alles om
het vertrouwen van de ouders en hun kinderen te winnen. Ze luisterden naar wat de
ouders dwarszat, hielpen hen met het invullen van officiële papieren en gingen waar nodig
op huisbezoek. De sfeer veranderde en de school begon de ouders in te schakelen.

De eerdergenoemde uitzending maakte veel positieve reacties los en de wethouder
moest inbinden. Op meerdere scholen ging men de werkwijze van de Elbertsschool
volgen. Het idee van ouderparticipatie was geboren.

11. Na een bezoekje aan het huiskamermuseum lopen we de Hoogstraat verder af en slaan
bij de vrijwel haakse bocht linksaf de Kleine Voort in tot we rechts de achterkant van de
Elbertsschool zien. We lopen langs de zijvleugel rechtdoor naar de voorkant van het
bakstenen gebouw (inmiddels een gemeentelijk monument). We keren daar om en gaan
door het speeltuintje en vervolgens linksaf naar de Lijnbaan. Daar slaan we rechtsaf en
lopen de Lijnbaan geheel uit, waar goed te zien is hoe de buurt verandert met nieuwe
(vaak duurdere) woningen. Bij de Harm Smeengekade gaan we links de brug weer over.
Na de brug gaan we rechtdoor de Kamperstraat in en slaan we bij de eerste zijstraat
linksaf (Korte Kamperstraat). Direct daarna gaan we rechtsaf de Halve Maansteeg in. We
komen bij de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming uit. In de kerk ligt het
schrijn met de beenderen van Thomas a Kempis (1380-1471), ook een aanhanger van de
beweging van de Moderne Devotie, naar wie veel scholen zijn vernoemd. We lopen
rechts om de kerk heen tot we bij de Van Hattumstraat komen, die we naar rechts
inslaan. Die lopen we uit, gaan links (Kamperstraat) en daarna rechts de Luttekestraat in,
die we uitlopen. We gaan de brug over en gaan linksaf langs het water tot het zebrapad.
Daar steken we over, de Van Nagellstraat in. Deze straat lopen we in tot we rechts de
Terborghstraat in kunnen, die ons weer bij het station brengt, het beginpunt van deze
wandeling.

Deze wandeling staat in de wandelgids 'Op schoolreisje'. In deze gids staat
onderwijshistorische informatie die de wandeling nog interessanter maakt. De gids is
verschenen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, www.gegarandeerdonregelmatig.nl

https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl?mid=WZP2
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