Q

Wandel Zoekpagina

17 Vollenhove - Kalenberg

Van Dorestad naar Dokkum route 17

Van Dokkum naar Dorestad - in de voetsporen van Bonifatius - telt 24 etappes, verdeeld
over zes landschapsblokken. Uitgebreide inhoudelijke informatie is te vinden in de
papieren gids, geschreven door Kees Volkers en uitgegeven door Museum Dorestad in
samenwerking met Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Routebeschrijving

Start

Vollenhove Kerkplein, wkel2; rechts (Aan Zee) trottoir/fietspad en rechts van de rotonde
door fietstunneltje, daarna rechts (Flevopad) tot grote vlasschuur, hier links fietspad op
(Zeeggienpad). Pad helemaal uitlopen, na 1200 mtr kom je aan de voet van de dijk uit bij
fk74, hier rechts de dijk op en iets verderop aan andere zijde er weer af (buurtschap
Moespot). Na café De Moespot links (Leeuwte).

Leeuwte

Deze weg volgt precies de grens tussen het veen (links) en de keileembult. We zien die
rechts opduiken. Langs de weg een lang lint van boerderijen. In het veen worden de
percelen gescheiden door sloten, op de bult door ‘tuunwallen’, muurtjes van plaggen.
Tweevoudig elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem had aan de Leeuwte zijn boerderij
voordat hij naar Canada emigreerde. Hij zag hier geen toekomst meer voor zijn bedrijf.

Volg de Leeuwte ca. 1100 mtr tot kruispunt (wkel7), hier links (Duinweg). Hier komt onze
route samen met het Jabikspaad. We volgen een deel van dit pad tot Oldemarkt (blauw-
gele markering).

Jabikspaad

Jabikspaad is Fries voor Jacobspad; het is een van de Nederlandse aanlooproutes van
het St. Jacobs-pelgrimspad naar het Spaanse Santiago (Sant Jago) de Compostela. Het
pad begint in Sint Jacobaparochie aan de Waddenzee (buurtschap De Haan). Het
symbool van de route is een Jacobsschelp, hier afgebeeld naast een geel-blauwe
markering.

Duinweg is genoemd naar een terpboerderij (De Duin) die we onderweg tegenkomen. We
lopen de weg uit tot Blokzijl (ca. 4km). Halverwege kruisen we een water

Ettenlands Kanaal
Dit kanaal verzorgt de in- en uitwatering van het Weerribbengebied. Links is het enorme
A.F. Stroinkgemaal te zien, dat in 1919 als stoomgemaal werd gebouwd in de (toen nog)

Zuiderzeedijk. In 2022 is begonnen met de verbreding van het kanaal om bij hoge
neerslag het water beter af te kunnen voeren.
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Bij bebouwde kom van Blokzijl rechtdoor langs de ijsbaan tot wkd55 en daar links
woonstraat in (Houtzagerijstraat). We lopen langs een haventje en komen uit bij een
ophaalbrug. Hierna links en bij splitsing rechts aanhouden (Mauritsstraat). Aan het eind
knikje naar rechts en weer links (Willem de Zwijgerstraat), nogmaals brug over en
rechtdoor (Juliana van Stolbergstraat). We lopen het oude stadje in (fk44).

Blokzijl

De plaats is ontstaan rond een zware sluis (zijl) die de toegang vormde tussen het
achterland rond Steenwijk en de Zuiderzee. De huidige havenkom is in de 16e eeuw
aangelegd en in de 80-jarige oorlog kreeg het stadje versterkingen. Blokzijl was ten tijde
van de grote veenontginningen in het achterland een van de belangrijkste havens voor de
doorvoer van turf naar de Hollandse steden. Tegenwoordig is het stadje met de
schilderachtige haven een toeristisch knooppunt. De zeesluis heeft geen functie meer,
maar de sluis die toegang geeft tot de binnenwateren van de Wieden en Weeribben is
van groot belang voor de recreatievaart.

Van fk44 rechts ophaalbrug over en links aanhouden de smalle Brouwerstraat in, komt uit
bij de oude haven. Hier links omheen (Bierkade) en in de hoek rechts aanhouden
(Kuinderstraat), we lopen het stadje weer uit en komen uit bij een rotonde (wkd53). Hier
rechts, weg oversteken en rechts langs benzinestation het fietspad langs de N333 naar
Steenwijk volgen.

Na 2 km passeren we een brug en komen we bij een wandelpaal (wkd45). Hier scherp
links door het brede hek (kan open) en graspad oplopen dat bij de brug naar rechts loop
langs het water. De hele dijk ca. 2,4 km volgen tot we uitkomen op een verharde weg en
links het gehucht Nederland in lopen.

Nederland

Het gehucht Nederland telt tien huizen en boerderijen. Vanouds is het een vaardorp, pas
in de jaren '50 kwam er een weg. Het geniet enige bekendheid vanwege het
plaatsnaambord, dat populair is bij souvenirjagers.

We wandelen Nederland weer uit tot voor een wit bruggetje (wkd44), hier rechts het
fietspad op (Kooibomenpad, betonpad). We komen langs een vogelkijkhut. Na ca. 2,2 km
komt het lommerrijke pad uit in Kalenberg (wkd34). Hier links, Kalenberg-Zuid, de
Kalenbergergracht volgen, fietspad met talrijke bruggetjes. Lopen tot de ophaalbrug
(wkd32).

Einde etappe

NB: Kalenberg heeft geen OV-halte. Goedkope optie is regiotaxi Noord-West Overijssel
(0900- 2255384).
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