
Blokje Om Dichter in Beeld 6

Poëziewandeling door natuurgebied Het Nuenens Broek
In het kader van het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten in 2021 zijn tien poëziewandelingen gemaakt. Dichters uit de gemeente
hebben zich door het landschap laten inspireren en maakten bij elke wandeling vier
seizoensgedichten. Een Nuenense kunstenares heeft bij elk gedicht een schilderijtje
gemaakt. Dit is de zesde wandeling uit de wandelpoëzieserie Blokje Om Dichter in Beeld.

versiedatum: 27-09-2023

Routebeschrijving

Routebeschrijving

L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl,
wkp=wandelknooppunt, A t/m D corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende
gedichten op de achterzijde.

1) Vanaf het parkje loop je in de richting van bord 'Het Nuenens Broek' en vervolg je de
route op een onverhard pad (Broek). Dit gaat over in een verharde weg. Naar L op
graspad met aan je rh een paddenpoel. Aan je lh zie je twee betonnen boerenbanken (A).

Herfstgedicht A: Boerenbanken

twee Nuenense families, gevangen in een spel van licht en schaduw, waar wandelaars
de benen kunnen laten rusten met lunchpakket, een thermoskan en zicht op wat soms
een met water gevuld vennetje is

voor de Habrakens gaat daar de zon op, terwijl de Van Eijks de zon onder zien gaan, hun
jaren vol noeste arbeid al even achter ons

we lopen hier de tijd voorbij, het verleden is in beton gegoten

(Pauline Jansen)

Na de tweede bank buigt het pad naar L. Einde pad naar L op verharde weg (Het
Frankrijk). Na een flauwe bocht naar L ga je met een scherpe bocht mee naar R en
negeer je een halfverhard pad naar L. Als de weg een scherpe bocht naar L maakt, bij
wkp 49, RD op onverhard pad. Op scheve kruising bij Kuilen RD, volg gp. Pad naar L, bij
houten slagboom, negeren. Je passeert het oude clubhuis van boogschietersgilde Sint
Catharina.

2) 1e pad R, met een sloot aan je lh. Einde pad naar R. Je passeert het Bankje van
Bottema. Pad maakt scherpe bocht naar L. Einde pad naar L en langs een houten
slagboom, volg gp. Eerste pad R en blijf de gp volgen (B).

Wintergedicht B: Populierenbos, Nuenens Broek

De Canadese populier reikt naar de hemel, steil en fier.



Hij staat te prijken in de rij, maar zijn bestaan is snel voorbij:

de molm treedt in, de zwam rukt aan en spoedig is het dan gedaan.

Niet langer staat de stam meer recht: voortdurend hamert er de specht.

De tak die toch geen blad meer draagt wordt door de eekhoorns kaal geknaagd.

De lente is al lang vergaan. Er zit geen enkel blad meer aan

de uitgeholde populier. De jakhals vreet het dode dier.

De schimmel vreet het rotte hout. De winter nadert, 't jaar wordt oud.

Dan sterft de ooit zo fiere boom: het leven is een korte droom.

(Fred Lambert)

Op T-splitsing L. Einde pad naar R, gp. Je hebt een sloot aan je lh. Betonnen bruggetje
over de (Hooidonkse) beek nemen en meteen daarna haaks naar R. RD op het
kaarsrechte pad langs de Hooidonkse Beek. Aan het einde van het pad, Gegraven Loop,
naar L op verharde weg (C).

Lentegedicht C: Het Broek in de lente

Nuenen uit, op weg naar het Broek.

Wie passeert daar met een gulle lach, de fluisterstem verloren?

Het kan niet missen: het is Marietje: een lange groet herboren.

Het Broek: drie witte huizen en een gegraven loop.

Terzijde blaten zwarte schapen in de wei ons na, terwijl een knotwilg op zijn kapper
treurig wacht.

Het dras verbeidt zijn zomer.

Pas op en laat uw blikken dalen naar de weg: de padden zijn in aantocht.

Een vaste trek die ieder jaar terugkeert.

(Klaas de Graaff)

De weg maakt een flauwe bocht naar R. Vervolg de verharde weg RD.

3) Op kruising, bij wkp 45, naar R op fietspad. Daarna bij wkp 47 naar R op de
onverharde Kookersdreef (D).

Zomergedicht Nuenens Broek in de nazomer



Onze zomer wordt al ouder. In het bos is het wat kouder dan bij zonneschijn, voordat ik
het Nuenens Broek betrad.

Tussen ijle populieren kruipen en krioelen dieren: tal van dieren klein en groot, honderd
kikkers in de sloot, duizend vogels kwinkelerend en hun zangles repeterend.

Die muziek zal snel verstillen als de zomer gaat verkillen. Al te snel zal het gebeuren dat
de blaadjes gaan verkleuren.

Daar moeten we het straks mee doen. Nu is ieder blad nog groen.

(Fred Lambert)

Aan je lh ligt een groot landhuis. Je passeert een informatiepaneel en een houten bank
van Brabants Landschap. RD op smal paadje tussen de velden door. Na wkp 48 naar R
en bruggetje over de Hooidonkse Beek nemen. Pad maakt scherpe bocht naar L. Aan je
lh liggen tennisvelden. Einde pad naar R op breed pad. Aan het einde van dit pad, Krom
Dreef, naar L op verharde weg. Deze gaat over in onverhard pad. Na ca. 200 m ben je
weer terug bij het begin.

Praktische informatie

Lengte van de wandeling
4 km

Startpunt
Driehoekig parkje op kruising Eikenlaan en Lissevoort, Nuenen

Parkeren
Bij startpunt

Horeca
Geen

http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

