
Blokje Om Dichter in Beeld 8

Poëziewandeling rond Gerwen
In het kader van het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten in 2021 zijn tien poëziewandelingen gemaakt. Dichters uit de gemeente
hebben zich door het landschap laten inspireren en maakten bij elke wandeling vier
seizoensgedichten. Een Nuenense kunstenares heeft bij elk gedicht een schilderijtje
gemaakt. Dit is de achtste wandeling uit de wandelpoëzieserie Blokje Om Dichter in Beeld.

versiedatum: 29-09-2023

Routebeschrijving

Routebeschrijving

L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl,
wkp=wandelknooppunt, A t/m D corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende
gedichten op de achterzijde.

1) Met je rug naar Restaurant De 3 Gebroeders gekeerd naar L op doodlopende weg. Je
loopt langs een muziekkiosk en vervolgens tussen Basisschool Heuvelrijk en een
parkeerplaats in. Aan het einde naar R. Weg naar L (De Huikert) negeren. Aan je lh ligt
de parochiekerk van Gerwen (A) en aan je rh de oude kerk van de Pius X priorij.

Lentegedicht A: Duopak

Naast broers Nuenen en Nederwetten

maakt Gerwen voor een deel weer oude metten:

een aantal katholieken zijn ervan doordrongen

dat onze Heer weer terug moet op de tongen.

Beweren ook te zijn de ware katholiek,

bedrijven dus hun eigen politiek.

Het logge paard dat niet meer keren wou

wendt zich langzaam af

van dit zo onverzettelijk gebeuren.

Het kent zijn plaats.

Zal op de hoek in vocht en kou

de verschillen niet betreuren.



(Klaas de Graaff)

Doorlopen tot kruising, waar je aan je rh een bronzen trekpaard ziet (B).

Wintergedicht B: Paard

Achter de kerk staat in de winterkou een rustig paard van knecht en ploeg te dromen

alsof het in beweging komen wou om weer in actie op het veld te komen.

We weten dat het nooit meer zo zal zijn. De werktijd hoort voor 't paard tot het verleden.

Het kan slechts staren over 't lege plein. Het bleek te langzaam met zijn trage treden.

Ach, alles gaat uiteindelijk verloren dat ligt besloten in het levenslot.

Want men bewerkt het veld nu met tractoren. De paardenkracht werd tot een kilowatt.

Beschouw het pleintje in een waas van regen, wanneer de schemering de lucht verkilt.

Het sterke paard zal zich niet meer bewegen: voltooid verleden tijd, voorgoed verstild.

(Fred Lambert)

Op dit kruispunt naar L op Ruiterweg. Vlak voordat je de bebouwde kom van Gerwen
uitloopt ga je naar L op de Huyakker en meteen naar R op de Willem Schutslaan. De weg
maakt een bocht naar L. Aan het einde van deze straat naar R op een smal voetpaadje
en meteen daarna, op Y-splitsing, L aanhouden. Aan het einde van dit paadje naar R op
een breed boerenlandpad: Huysvendreef.

2) Aan het einde van dit pad naar L op verharde weg. 1e pad, bij paaltje met gp die
rechtdoor wijst, naar L op pad tussen de velden door. Aan het einde van dit pad tussen
betonnen paaltjes door en naar L op verharde weg (C).

Zomergedicht C: Oorlogsgeweld

Waar de donkere zomerlucht een zware regenbui voorspelt

die plenst en even het gevoel van vroege kinderjaren, loop

ik op het smalle pad door mais omzoomd die metershoog.

Langszij raakt het wormkruid mijn nat geworden benen.

Plots, wat weggeduwd, haast onleesbaar een verhaal.

Van hem die hier zijn dood en waar de mais staat werd begraven.

Oorlogsheld, die door geweld bezweken nu elders rust. Hij heeft

zijn naam terug: Edward Wilson man van moed, van taal en teken.



(Helma Michielsen)

Meteen daarna naar L op de onverharde Huysvendreef en hondenlosloopweg. Het pad
maakt een paar slingers. 1e pad, bij open veld aan je rh, naar R. Op driesprong R
aanhouden op een pad dat wat gaat slingeren. Op T-splitsing naar L richting
voetbalveldje. Dit veldje steek je recht over. Aan de overkant naar R op een halfverhard
pad. Aan je lh ligt begraafplaats Gerwen.

3) Einde pad naar L op trottoir. Aan het einde van het trottoir in dezelfde richting verder
op de weg. 1e weg R op de Daal. 1e (fiets) pad R op Windersepad en door fietssluis. Op
Y-splitsing L aanhouden. Aan je lh ligt een veld met speeltuin. Nogmaals door een
fietssluis en aan het einde van De Busser naar L op de Van Kemenadelaan. Aan je lh zie
je een jeu-de-boulesbaan. Naar R op Laar. Aan je rh staat een boom met daaromheen
een metalen bankje. Op driesprong, bij wkp 46, L aanhouden op Hool. Vrij snel, op
driesprong, ook weer L aanhouden op Hool. Je passeert een aantal boerderijen. Na de
laatste boerderij gaat de weg over in een onverhard pad.

4) Na ca. 600 m, aan het einde van het pad, scherp naar L een paadje nemen dat
omhoog loopt. Je loopt nu over een verhoogde wal met aan je lh een vennetje dat
vroeger als ijsbaantje dienst deed. Pad gaat weer naar beneden. Aan het einde, bij groen
transformatorhuisje, linksaf op De Rijt (D).

Herfstgedicht B: IJsbaan

aan dit modderige pad omgeven door bomen ligt een ijsbaan van weleer

een moerassig ven overgenomen door kikkers zegge en ijsvogels

verlaten door voortgaande tijden echoën kinderstemmen vol plezier

tegen de geelbruine muren van blad

(Pauline Jansen)

R voor je zie je Molen De Roosdonck. Wat verderop de Broekeindsedreef R laten liggen.
Aan het einde van het pad naar L op fietspad. Na het plaatsnaambord van Gerwen buigt
het fietspad flauw naar L. Waar het fietspad scherp naar R gaat, ga je RD op betegeld
voetpad. Je blijft langs de weg door Gerwen lopen totdat je weer terug bent bij Restaurant
De 3 Gebroeders.

Praktische informatie

Lengte van de wandeling
5 km

Startpunt
Restaurant De 3 Gebroeders, Heuvel 1, Gerwen

Horeca
Bij startpunt



Parkeren
Bij startpunt

http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

